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JAGERSVERHALEN UIT DE OUDE_DOOS

Rob Kloosterman

Tijdens mijn speurtocht door de literatuur over Knobbelzwanen stootte ik op
een jagersverhaal uit het blad "De Nederlandse Jager'" van 1985. Het is een
relaas van "één van die onvergetelijke dagen, al meer dan een halve eeuw
geleden!".

Het gaat zo:

"Wij gluren door het rietscherm van de boot. Op een dertig meter komen ze
langs ons heen en allebei schieten we er een grauwe uit. Morsdood kletsen
ze in een fontein van water op de golven en drijven als vormloze grauwwitte
bundels vodden tussen de lokkers. Dan volgt een geweldige zwanentrek, maar
de treklinie welke ze precies aanhouden ligt op een honderd meter van ons
af. Tk geniet intens van het gezicht van die tientallen statige, edele
vogels, die alleen of in familieverband, hoog of vlak boven de golven,
langs de stal trekken. Af en toe krijgen wij een kans. Een hoge zwaan komt
als een bundel vuil wasgoed naar beneden en slaat enkele meters van de boot
in het water dat hoog opspat en ons drijfnat maakt.

Talihgen zwiepen langs en gaan als vuurwerk omhoog wanneer ze beschoten
worden" . :

En even verderop:

"Ik kruip in elkaar. De zwaan is zeker 30 meter hoog, ik houd goed voor en
daar suist hij omlaag. Met een dreunende klap slaat hij op de uiterwaard.
Heel De Bilt zal op dat moment wel naar de seismograaf zijn gerend om te
zien waar het epicentrum van die geheel onverwachte aardbeving ergens ge-
legen was".

Kan iemand mij alsjeblieft omschrijven wat "genieten" eigenlijk precies betekent?
Ik weet het nu niet meer!




