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Bevindingen van een nieuwkomer in de VWG Het Gooi e.o.

Oftewel: Hoe een argeloos deelneemster aan een ochtend-

wandeling een weliswaar nog steeds erg onkundig, maar

wel enthousiast vogelaar werd.

Mia Kraal

Dank zij deze excursie, het gezellige ontbijt (waar ik notabene mocht aan-

zitten aan de gidsentafel) en omdat ik ook nog in het gelukkige bezit was

van een verrekijker, stond niets een onmiddellijk ingaand lidmaatschap in de

weg, hetgeen ik overigens nog geen seconde heb betreurd: integendeel zelfs.

De VWG Het Gooi is naar mijn mening een heel aktieve afdeling: vele excursies

naar mooie, interessante gebieden in een ongedwongen sfeer, boeiende lezingen,
de vogelherkenningscursussen (die ik met veel plezier heb gevolgd), waarin

je heel goed wegwijs gemaakt wordt in de vogelwereld en dan last but not least

de vogeltrek-weekenden naar de Wadden, waar je in een prettige sfeer elkaar

wat beter leert kennen en plezierig met elkaar optrekt.

Het aantrekkelijk van de VWG is voor mij, dat je, als je jezelf er voor open-

stelt, vrij snel wordt opgenomen in de groep en dat je, als je wilt, je op

zoveel verschillende terreinen dienstbaar kunt maken.

Voor mij werd dat deelnemen aan de vogeltellingen in de Eerapolders, waar je
vooral als beginnend vogelaar heel veel kennis kimt opdoen.

Nog een opmerking over de Wadden-excursies.

Het is jammer, dat er vooral de laatste keer zo weinig deelnemers waren.

Was dat een toevallige omstandigheid of is men het misschien niet eens met

de organisatie van het geheel? Wil men het onderkomen luxueuzer (en dus

duurder)? Het enige tijd geleden geopperde voorstel om op eigen gelegenheid

te gaan en dan bij oom of tante te logeren (zo een ieder daartoe al familie-

leden op alle eilanden heeft gestationneerd) kan toch nauv/elijks serieus

genomen worden.

Maar natuurlijk kunnen er best andere ideeen over redelijk betaalbare huis-

vesting bestaan en als dat zo is: voor de draad ermee!

Het zou toch heel jammer zijn als deze excursies wegens onvoldoende belang-

stelling niet meer plaats zouden vinden.

Ik heb dit stukje geschreven, omdat het misschien wel aardig is, anderen

deelgenoot te maken van mijn ervaringen in en met de VWG Het Gooi e.o.

Noot van de redaktie:

In het stukje van Willem Weitjens (Korhaan nr 2, 1992, pag.39) pleit hij

voor een weekend onder het motto "Vrijheid in Verbondenheid", kennelijk ge-

ïnspireerd door een gevoel van "Onvrijheid in Gebondenheid" bij de huidige

opzet en organisatie van deze weekends. Het is niet onmogelijk dat daar

toch de oorzaak van de verminderde belangstelling voor deze weekends ge-

zocht moet worden. Overigens, niemand die Willem Weitjens een klein beetje

kent zal zijn uitdrukking "logeren bij tante" serieus nemen, maar wel zijn
idee van verblijf in tent, caravan of vakantiehuisje, zoals dat ook ge-

bruikelijk was tijdens de z.g. 'zelfverzorgings'-weekends in Epen, Winterswijk
en ook in 1991 in Falsterb?5. (WD)

Deze wel wat erg lange ondertitel staat min of meer voor de beknopte inhoud

van onderstaand stukje.

Tijdens het propaganda-weekend van de VWG Het Gooi op Groeneveld in april
1991 was ik één van de meer dan 100 deelnemers aan de vroege ochtendwandeling.


