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Vogelen aan de Dollard

Waarheen? Och, we zien wel.

Deze keer gaan we de grens over bij Klazienaveen en rijden via Meppen naar

Papenburg. Daar aangekomen volgen we de borden naar Weener.Men komt dan

langs de scheepswerf van "Meier" en even later volgt een brug. Kijk daar

even naar links en men ziet het prachtige vogelreservaat waar we het nu over

gaan hebben.

Na een sterke bocht naar links komen we in het dorp Vellage en gaan linksaf

de Dronweg in. Helemaal aan het eind tegen de dijk aan zien we links van ons

een boerderij en dat is ons kampeeradres. Men kan hier kamperen met tent of

caravan, maar er is ook gelegenheid om in de boerderij te slapen. De hele

bovenverdieping is ook ter beschikking met keuken, T.V., bad, enz. Ook zijn

er 2-persoons kamers met ontbijt. Uiteraard is het verstandig hierover van

tevoren contact op te nmen. Voor groepen tot max. 32 personen is er ook een

grote schuur beschikbaar, voorzien van een flinke keuken met alles er op en

er aan. Slaapzak en kussen meeneraen (om kussengevechten te voorkomen).
Achter de eerder genoemde dijk ligt het mooie "Vogelschutz"-gebied van de

Ems, een prachtig moerasgebied, waar
eb

en vloed nog invloed op hebben. Men

kan de dijk zowel naar links als naar rechts aflopen om het hele reservaat

te overzien. Er komen vele soorten waad- en watervogels voor, zowel als

stootvogels.

Bij volle maan en springvloed komt het water tot aan de dijk.
Achter de boerderij ligt een prachtig meertje, waar verschillende soorten

vogels broeden. In het omringende bos komen uilen voor.

Op ca. 200 meter afstand van de boerderij staat een trekkershut die ook te

huur is, maar er is geen water, geen WC en geen electriciteit. Er is wel

gas waarop gekookt kan worden.

Vervolgens gaan we een kijkje nemen bij de Dollard.

Vanuit het dorpje Vellage gaan we richting Diele en vandaar via Weener naar

Bunde en Ditzum. Vanaf de dijk is er enorm veel te zien, dus die houden we

zo lang mogelijk aan. Voor Ditzum staat een klein bordje aan de weg met als

opschrift "Oilinzell". Daar vandaan kan men op het strand van de Dollard

komen. Je kunt het eiland zien liggen maar dit is alleen met eb bereikbaar

(ook met de auto). Houdt dus de tijden van eb en vloed goed in de gaten,
anders moet er 6 uur gewacht worden.

Een vogelwerkgroep uit Bathmen heeft hier eens in een lang weekend ca. 90

soorten vogels geteld.
Via Ditzum en Weener gaan we weer terug naar Vellage.

Wij hopen U op een goed idee gebracht te hebben voor een lang weekend of voor

Pasen, Pinksteren of Hemelvaartsdag.
Het adres is:

fam. W.Postma, Dronweg 47, 2952 Weener-Vellage, Rheiderland, Duitsland.

Tel. 09-49.4961.2645.

Een fijne tijd gewenst als U mocht besluiten er eens een kijkje te gaan nemen.

Joke had ons laatst gevraagd, eens een stukje te schrijven voor de Korhaan.

"Want", zo zei ze, "Jullie zwerven zo'n 200 dagen en nachten per jaar met

de caravan door Nederland, Zweden, Noorwegen en Finland, en dat al zo'n

26 jaar lang, dus dat moet kunnen."

Wij zijn Miep en Otto Kimmijzer en we verkeren in de gelukkige omstandigheid
dat we van half februari tot ongeveer eind december kunnen gaan zwerven.


