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Verslag voorjaarsweekend Texel

14 t/m 16 mei 1993

Mia Kraal

Tijd : Vrijdagmiddag 14 mei, half zes.

Locatie : Verzamelplaats bij veerboot in een zonnig Den Helder.

Personages: Allengs meer deelnemers aan het vogelweekend op Texel,

met in de hoofdrol Frank van de Weijer met lijst, waarop

nog steeds niet alle deelnemers waren aangestreept.

Zaterdagmorgen liet het weer zich aanvankelijk redelijk aanzien, maar op punt

van vertrek: jawel, toch regen! Dus een half uurtje binnen de bui afgewacht
in regenkleding met bepakking (rugzak), verrekijker in de aanslag. Rick van

den Akker en Adri Vermeule vertrokken met hun groep richting bos, strand

en de Slufter, terwijl Jelle Harder en Gerard Mijnhout met hun groep voor de

Waddenkust en de Schorren hadden gekozen. Gaandeweg klaarde de lucht op en

in de loop van de dag liet de zon zich regelmatig zien, zodat men zich van

steeds meer regenkleding kon ontdoen. Wel waaide er een straffe (aanvankelijk
zeer koude) wind, waar we ons vooral op de terugweg terdege van bewust werden.

Gelukkig had de "smeerploeg" 's morgens vroeg zulke hoge stapels brood voor

de lunch gemaakt, dat er voor iedereen genoeg was, zelfs voor lieden die met

kennelijk gemak 12 boterhammen verorberden en 's avonds achteloos nog twee

borden van Joke's onvolprezen stamppot wisten weg te werken. Buitenlucht

maakt hongerig, zodat ook Adri's eigenhandig verzorgd toetje verdween als

sneeuw voor de zon! Besloten werd na de koffie een strandwandeling te maken.

Het werd een typische vogelaarswandeling: 2 maal 30 minuten fietsen en amper

een kwartiertje op het strand. Houden vogelaars niet van lopen? Helaas moesten

we constateren, dat het strand vol vies schuim lag, een akelig gezicht. We

zagen nog net de zon onder gaan voor we de terugtocht aanvaardden.

Zondagmorgen gingen we met stralend weer op pad. Rick en Adri met hun volge-

lingen richting waddenkust en Jelle en Gerard met de hunne door het bos naar

uiteindelijk de Slufter, waarna iedereen op tijd voor de soep (en corvé) terug

kwam. De laatste excursie voerde ons via diverse leuke plekjes naar de veer-

boot
.

We hebben (en daar was het uiteindelijk toch allemaal om begonnen) heel wat

vogels gezien, orn precies te zijn 115 soorten over het hele weekend gerekend.
Enkele hoogtepunten:

Zilverplevieren, waarvan vele in prachtkleed, Kleine zilverreigers, veel

Lepelaars, heel veel Kluten en enorme aantallen Rosse grutto's, velen al in

zomerkleed, terwijl vrij veel Rotganzen kennelijk nog geen afscheid van Texel

konden nemen. Maar de meest bijzondere waarneming was toch wel twee Roerdompen,

tegelijk in de lucht. Ik hoorde iemand verzuchten: "Twee Roerdompen tegelijk

in m'n kijker, dat is me nog nooit gebeurd!"

Nadat uiteindelijk de hekkesluiters waren gearriveerd kon men de bagage richting
veerboot zeulen. Als te doen gebruikelijk stond het welkomstcomité, bestaande

uit Joke van Velsen en ditmaal Jelle Harder ons bij aankomst op te wachten

en na een stevig eindje fietsen kwamen we aan op onze tijdelijke stek: een

kampeerboerderij even buiten Den Burg.
Na het wegbergen van de bagage werden de plannen voor het weekend bekend

gemaakt, waarna we ogenblikkelijk punt één gingen uitvoeren: per fiets naar

een plekje, waar Jelle de avond tevoren Houtduiven had gezien en hij had

niets teveel beloofd. Ze vlogen als bij afspraak diverse rondjes, we kwamen

ogen tekort om alles goed te kunnen zien en je zag alle verrekijkers van de

ene naar de andere kant zwenken. Bij thuiskomst was er voor de liefhebbers

warme chocolademelk of wat geestrijker vocht (in de kroeg) te verkrijgen.
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Leuke momenten waren er natuurlijk ook: Rick, die steeds z'n schaapjes aan

het tellen was, omdat er nogal eens een paar achterbleven. Adri maakte van

de nood een deugd: zette de telescoop op en "ving" er gelijk een bijzondere

vogel in. De excursieleiders hadden nog wel eens last van lieden, die hun

thermoskan niet met rust konden laten. Over thermoskan gesproken: twee

"nieuwelingen" zullen de volgende keer zeer zeker thermoskan en regenkleding
meenemen en per vrouw een kijker, onontbeerlijke attributen voor een vogelaar.

Fotografen hebben veel over voor een mooi plaatje, maar om nou het risico

te lopen door een boze boer plat gereden te wroden met een trekker, dat gaat
toch wel iets te ver. Dat bij sterke wind een regenhoedje niet op je hoofd

blijft is ook een duidelijke zaak, maar had wel als voordeel dat het, eenmaal

gevallen, als in het Klein-Duimpje verhaal de achterblijvers de weg naar de

groep kon wijzen.

En wat te denken van een kennelijk regelmatig quizzes kijkende vogelaar, getuige

een uitspraak als: "Dan gaan we nu door voor een Witoogeend!".
Of een gids, die zich in een vogel vergiste en z'n figuur redde door te ver-

klaren dat hij ons aan het uittesten was.

Samenvattend; Een fijn vogelrijk weekend in goede sfeer doorgebracht met veel

zon, duidelijk te zien aan de bruin- c.q. rood verbrande gezichten van vogelaars,
die in Den Helder van boord gingen.
De verzorging was als vanouds uitstekend en het was plezierig het weekend

eens wat later in het seizoen te houden, zowel wat vogels betreft als wel

het wat langer kunnen profiteren van daglicht.


