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HET WAREN HOUTSNIPPEN OP TEXEL

"Na het wegbergen van de bagage (....) gingen we per fiets naar een plekje,
waar Jelle de avond tevoren Houtduiven had gezien en hij had niets teveel
beloofd. Ze vlogen als bij afspraak diverse rondjes, we kwamen ogen tekort
om alles goed te kunnen zien en je zag alle verreki jkers van de ene naar de
andere kant zwenken". (Uit: De Korhaan 27 (3): 88-89).

Oplettende lezers van De Korhaan vroegen zich bij
het lezen van het verslag van Mia Kraal over het
voor jaarsweekend op Texel af, wat er met deze -
Jelle aan de hand was. Het betrof hier niemand
minder dan ons erelid Jelle Harder. We wisten al
dat hij uitermate opgewonden kan raken van vrij-
wel elk vogeltje, maar dat hij excursies naar
Houtduiven zou leiden.....Nee, dat gaat te ver.

* "Snip jij dat nou?"

Gebeld met Mia Kraal om te horen wat er écht gebeurd is opTexel. "Houtduiven?
Staat dat er echt?", vroeg Mia geschrokken. "Nee, natuurlijk niet, die zie ik
hier iedere dag bij tientallen in de laan. Sorry, gewoon een typefout. Het wa-
ren natuurlijk Houtsnippen".

Scolopax rusticola. Alweer een misverstand de (vogel)wereld uit.




