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DE _ONGEWENSTEN VAN POLDERLAND

Marc van Houten

In de verte, niet verwacht wel bekend, schoten - vele schoten. Wetende dat
dit maar één iets kan betekenen ging ik er toch heen. Wetende ook dat ik
mezelf zou gaan kwellen, erger nog, zelfs meer dan dat.

Auto's in de berm, nabij een perceel met gerst, nog wel langs de Eemnesser
Zomerdijk, Noordpolder te Veld. Nauwelijks een paar dagen geleden geopend,

de wilde eendejacht. Ik zie ze zitten, vijf jagers, slinks langs het gerst

met hun trouwe viervoeter. Deze laatste kan ik het niet kwalijk nemen.

In een der macho-jeeps zit nog een jager. Op de uitkijk, bang voor hun be-
zittingen? Dat geeft te denken!

Een eind verderop zie ik er nog vier. Ook zij, laf als ze zun, nabg een perceel
dekking gevend mais.

Vanuit het Eemmeer komen eenden laag over, té laag. Een eend valt, pas dan
de knal, zo gaat dat in open land. Je zou Je hand er haast tussen willen
houden. ’

Na een aantal dood vallende eendvogels worden ze zichtbaar., Laf kruipend

uit een droge sloot, vanachter hun bruin-bladerig takkenscherm vandaan, komt
een jager met z'n hond. Het dier moet schijnbaar nog leren, ook deze krijgt

op z'n duvel. De jager zelf keert met z'n dikke knuist vol tranende eende-
koppen terug, de levenloze lichamen bungelen aan lange nekken, onwaardig
stotend tegen zijn benen. Haast vertederend en kinderlijk legt. hij de gedode
dieren netjes naast elkaar, :

Hierna herhaalt zich de scene, en daarna, en daarna.....

Wellicht voor velen niet bekend, onwetend of niet willen weten, maar in het’
Eemland wordt (ook) wel degelijk gejaagd, wreed, ontwrichtend, ordinair. Heel
lang al,

Mensen die jagen hebben geen enkel ontzag voor de Schepping. Dat hoeft
natuurlijk ook niet maar ontzag, respect, liefde, of hoe je het ook noemt,
voor de natuur en medemens hebben ze zéker niet. Laat staan dat ze verstand
hebben van het evenwicht, de balans, in de natuur.

Het is toch voor ieder weldenkend mens totaal onbegrijpelijk en zéker onaan-
vaardbaar dat er een kleine gropep ongenuanceerde mensen op een zeker moment
de buks pakken en dieren gaan doodschieten? Dat is toch niet uit te leggen?
Dat valt toch niet uit te leggen?

Want wie durft, in Gods naam, zijn kind mee naar de polders te nemen?

Alleen al uit angst dat deze je met grote ogen aankijkt en de klelne, grote
vraag stelt: "Waarom?"

(Die avond werden in amper twee uur ruim 25 wilde eenden afgeschoten),

Wlldo eend



