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00K BELGIE HEEFT EEN KORHAAN
Pieter Schut

Ons erelid Dick Jonkers deed een curieuze ontdekking en meldde het, trouw
als altijd, aan de redactie. De Korhaan is niet alleen in Nederland een blad
voor vogelaars; De Korhaan bestaat ook in Belgie. Het is al 22 jaar lang de
naam van het blad van een vogelwerkgroep in het noordelijkste puntje van
Belgie: de Noorderkempen.

Omdat we gek zijn op curiosa, zochten we deze zaak tot op de bodem uit. En
(zoals gebruikelijk) van het een kwam het ander., Het plan voor een "grens-
overschrijdend vogelcontact" was geboren.

De feiten. In Belgie bestaat al precies zestig jaar de nationale natuurver-
eniging De Wielewaal, een vereniging voor vogel- en natuurstudie. De Wielewaal
heeft zo'n vijftig onderafdelingen en een van die onderafdelingen is De Noorder-
kempen., De afdeling beslaat de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel,
plaatsen die de meeste Nederlanders goed kennen, omdat je via deze plaatsen
Belgie binnenrijdt als je per spoor of per auto onderweg gaat richting het
zonnige zuiden. Deze afdeling heeft ongeveer 150 leden.

De onderafdelingen van De Wielewaal geven allemaal hun eigen blad uit, en net -
als in ons land hebben die bladen de naam van een typerende vogel. "En ja....
dat van ons draagt de titel DE KORHAAN, vermits ook onze trots bestond uit

de bolderende Korhanen op de Kalmthoutse Heide", schrijft ons secretaris

Herman Jacobs. En net als op de Gooise heide, gaat het in Noord-Belgie niet
goed met de Korhaan (de vogel): "Ze zijn al jaren verdwenen, ondanks een moedig
herintroductieprogramma", aldus Jacobs.

De Kempense vogelaars gaan regelmatig op excursie, ook in Nederland. Minstens
eenmaal per jaar staat Flevoland op het program. In de eigen regio is het
eerste natuurreservaat van Belgié, de Kalmthoutse Heide, het meest geliefde
vogelgebied. Hier komt de Nachtzwaluw nog voor en organiseert de vereniging
ook eind augustus een uitgebreide excursie om de roofvogeltrek te bekijken.
Leden van onze werkgroep zijn hartelijk welkom.

Door de toevallige samenloop van omstandigheden is het idee geboren nauwere
contacten te leggen met de vogelaars in de Noorderkempen, Het uitwisselen

van het blad was natuurlijk het eerste dat werd overeengekomen.Wie de Belgische
Korhaan wil lezen, kan vanaf nu in ons archief terecht. Over het organiseren
van een excursie in ons gebied voor de Belgen en in hun gebied voor onze leden
is overleg begonnen.

Wordt vervolgd.



