Een bijzondere uil

Op 16 september 1994 reden wij
over de Soestdijkerstraatweg te
Hilversum in de richting van
Baarn. Het stroomde van de re-
gen maar ondanks dat ontdekte
mijn vrouw op een hoge
televisiemast op het huis van
Soestdijkerstraatweg 80 een
groot aantal Spreeuwen. Groot
was haar verwondering toe zij op
één der hoogste punten van de
mast een grote uil zag zitten.
Ondanks de stromende regen en
hoewel wij geen kijker bij ons
hadden, zijn wij gestopt en heb-
ben de grote uil aan alle kanten
trachten te observeren. De uil
had heel duidelijk hoog-
opstaande veerpluimpjes op de
kop. Een dikke vogel van zo'n
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50 a 55 cm. hoog. Inmiddels
was het donker geworden.
Thuisgekomen hebben wij alles
nog eens rustig nagekeken en
bleek de waargenomen vogel te
klein voor een Oehoe en te
groot voor een Ransuil of een
Velduil. Goede raad was duur.
Omdat zo’n grote uil er wel eens
de volgende dag weer zou kun-
nen zitten, zijn wij er nu mét een
kijker, opnieuw heengetogen.
Groot was onze blijdschap toen
wij vanaf de straatweg al zagen
dat de merkwaardige uil op de
zelfde plek zat. Gauw de auto
geparkeerd en met de kijker de
vogel goed bekeken.

Direct ontdekten wij nu dat het
een plastic lokvogel was, die

een Oehoe zou moeten uitbeel-
den, maar door de zuinigheid
van het materiaal wat kleiner
was uitgevallen. Een grapje van
degene die de televisiemast op
het huis heeft geplaatst. Als u er
langskomt is het de moeite
waard om er eens even naar te
kijken!

JAAP TAAPKEN.
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