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Paul Keuning

Een mooie ochtend op de

plassen van Botshol

Met een bootje door de ongerepte natuur. Veel vogels zien, nog meer vogels

horen. Lekker weer. Mensen in de buurt die je even helpen als je een geluid niet

meteen herkent. Deskundige uitleg over de planten en over het beheer van het

gebied. Dat maakten we allemaal mee op onze tocht door Botshol.

Verder ging het door vaarten en

sloten.

Sietse de Vries, de rustige

excursieleider, vertelde hoe in dit

gebied de afgelopen twintig jaar
door actief ingrijpen door natuur-

beheer een rijke vegetatie is ont-

staan met o.a. orchideeën. Een

hogere waterstand zorgt dat het

vervuilde landbouwwater uit de

sloten rondom niet meer door-

dringt in Botshol. De plannen om

dit gebied tussen Vinkeveen en

Mijdrecht terug te brengen tot

een moerasomgeving zijn al ver

gevorderd. Diverse boeren heb-

ben hun grond al vrijwillig ver-

kocht aan natuurbeheers-

organisaties.
Intussen hoorden we veel vogel-

geluiden. Jan Bes maakte ons

opmerkzaam op de Bosriet-

zanger, zelf had ik die nooit her-

kend.

En wat hadden we een geluk

met het weer. Even voor tienen

waren we terug en toen kwam er

toch een onweer los! Jammer

voor de groepdie na ons op ex-

cursie ging. Je moet het maar

treffen.

De 52 soorten tijdens de excursie bij

Botshol.

Fuut Bruine kiekendief

Gierzwaluw Grasmus

Aalscholver Fazant

Boerenzwaluw Fitis

Blauwe reiger Waterhoen

Grote bonte specht Tjiftjaf

Lepelaar Meerkoet

Veldleeuwerik Koolmees

Wilde eend Scholekster

Witte kwikstaart Staartmees

Krakeend Kievit

Grote lijster Boomklever

Smient Grutto

Zanglijster Rietgors
Slobeend Tureluur

Merel Putter

Nijlgans Kokmeeuw

Roodborst Vink

Knobbelzwaan Visdief

Sprinkhaanrietzanger Huismus

Buizerd Holenduif

Kleine karekiet Spreeuw
Torenvalk Houtduif

Bosrietzanger Zwarte kraai

Havik Koekoek

Zwartkop EksterGooise vogelaars varen bij Botshol (foto: PaulKeuning)

De mooistewaarneming deden

we eigenlijk op weg naar Vinke-

veen. Vanaf Hilversum was ik

ingestapt bij Bertus van den

Brink. Tussen de Loosdrechtse

plassen in vloog een Buizerd

een paar meter voor onze motor-

kap vlak boven het wegdek. Hij

spreidde zijn klauwen uit en

greep voor onze ogen zo een

Spreeuw van de weg! Bertus

moest echt even inhouden om

ze te ontwijken. Dat was echt

een beeld dat we niet gauw zul-

len vergeten. Van een Sperwer

kun je zoiets verwachten, maar

van een Buizerd?

Even voor achten voeren we op

25 juni met zo’n 25 vogelaars in

een boot met een geluidsarme

motor over de grootste plas van

Botshol. Het dreigde een warme

dag te worden met een kleine

kans op onweer. De zon deed al

goed zijn best om de Aalschol-

vers en de Nijlganzen mooi uit te

lichten. De Koekoek zat lekker

tegen een tak. In dit gebied met

tientallen Kleine karekieten kan

hij goed z’n ei kwijt, we zagen

dan ook diverse Koekoeken.


