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Afscheid van de
gierzwaluwen

Het is de 30ste juli, half tien in
de morgen. De zon schijnt en de
lucht is helder blauw. Opeens
flitst het door me heen: het is zo-
ver, het vertrek van de gier-
zwaluwen.

Elk jaar Zie ik weer tegen dit ge-
beuren op. Geen sikkelties meer
in de lucht vervult me met wee-
moed. Met spoed peddel ik naar
de Achterbaan, voorbij de ‘Chi-
nees’, waar ze meestal te vinden
Zijn. Ja hoor, daar zijn ze mas-
saal aanwezig. minstens 60
exemplaren, los viiegend of met
een groepje bij elkaar. In hoog
tempo rondracend "a la tour de
France.

Een half uur sta Ik gefascineerd
te kijken, ondertussen afscheid
nemend. Nog een laatste blik en
dan fiets ik terug naar huis.

De voigende morgen nam ik nog
even een kijkje, maar ze waren
vertrokken. Op weg naar Zuid
Afrika met een kleine 7000 km

voor de boeg.
CARLA HOLZENSPIES
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