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Jubileumweekend

Vaarwel Terschelling

Van 18 tot en met 20 april 1997

was het jubileumweekend op

Terschelling. Een groep van 56
Gooise vogelaars maakte het

allemaal mee; ze zijn op de pa-

gina hiernaast te zien. Het be-

gon ‘s morgens vroeg met het

smeren van tientallenboterham-

men. En 56 thermoskannen

moesten worden gevuld. Vervol-

gens werden op vele plaatsen
mooie vogelwaarnemingen ge-

daan. En ‘s avonds? ‘s Avonds

was er Chinees!

Ter herinnering hierbij nog enige
notities uit het dagboek van

Freek Beffers, te lezen in Kor-

haan nummer 3 van dit jaar:

..... Tegen twaalf uur komen we

de haven van West Terschelling
binnen. Zoals gewoonlijk staat

Joke van Velsen ons op te

wachten. Alles is weer goed ge-

organiseerd. Na innige begroe-
tingen klimmen we op de fiets en

rijden naar kampeerboerderij De

jonge Jan. Bed opmaken, koffie-

drinken en dan op weg naar een

gerestaureerde eendenkooi.....

.....De zilvermeeuwen krijsen bo-

ven ons hoofd. Op de pier zien

we eiders. Grote sterns en

visdiefjes scheren langs. De

stemming is prima. We drinken

gezellig koffie, nemen een

broodje en turen over het wad.

Op zandplaten liggen groepjes
zeehonden te zonnen

.....Om zes uur zijn we binnen.

Daar staat niet alleen de koffie

klaar maar er is Chinees eten

klaargemaakt in de bekende

grote kookpannen. De sfeer is

feestelijk......

.....Nog even genieten van de

meeuwen, de sterns en de

zonnendezeehonden. Het wa-

ren drie prachtige dagen!
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