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Lieve enthousiaste,

geduldige excursieleiders

Als eerste Jan Bos,

met veel belangstellingvoor de hele we-

reld. van vogel tot mos.

En al snel volgdeVermeule.

De hele club liet zich door Adrie mee-

zeulen.

Toen schoot als een onstuitbare kogel

dwars door deVWG de immer montere

Yves Vogel.
Een overstapje van GNR naar de VWG

wassnel gemaakt.

Dick Jonkers bracht zijn kennis, die nog

steeds iedereen raakt.

Een man die altijd iedereen kon bellen,

Wasmeer-fenomeen Harder, beter be-

kend als Jelle.

In die mooie tijd van vroeger ging Rob

van Maanen

met de leden van de club op excursie,

naar de nog aanwezige Korhanen.

Het zijn er zo velen, die bij dag en dauw

door weer en wind, en soms bij bittere

kou

verrekijkertje om, dertig jaar lang, wel

meer dan honderd keer

namens de VWG uit vogelen gingen,

zelfs tot het Lauwersmeer.

Niet iedereen kan nu nog expliciet wor-

den besproken,

want julliehebben vast die taart al gero-

ken.

Toch vind ik dat dit maar eens moest

gebeuren.

Laten we wel wezen: het ging altijd zon-

der zeuren.

Daarom dank julliewel, fijne mannen,

dank voor jullie trouw.

Dank je wel ook die ene excursie-vrouw.

Jullie zijn nog nooit in het zonnetjegezet,

gingen er altijd tegenaan.

Immer geprezen voor hun “aanwezig-
heid”, vandaar deze scherpe Korhaan.

Veel liefs. Joke van Velsen

Dertig jaar VWG.

Ja, wie van julliedeed er de eerste jaren

mee?


