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Waarnemingen in de achtertuin

Veel vogelaars vliegen de hele wereld rond, op zoek naar de ultieme waarneming.

Bertus van den Brink maakt duidelijk dat de ware vogelliefhebber ook in zijn eigen

achtertuin veel kan beleven. Mooi weer is dan meegenomen, maar geen noodzaak.

Bertus van den Brink

Intussen ging mijn fantasie hele-

maal de verkeerde kant op. Zou

het jong nu dood gaan aan

stress? Krijgt de ekster het laat-

ste jong nu toch te pakken? Was

het jong dooronze bemoeienis

niet te vroeg uit het nest gevlo-

gen?

Gelukkig, de ekster vloog weg

en nog geen minuut later hoorde

ik tpiet-tie, tpiet-tie, sein veilig,

en verdraaid, het jong bewoog

weer en antwoordde tie-tie-tie-

tie-tie. Zo heb ik nog een half

uur lang het jong in de gaten ge-

houden, terwijl de temperatuur in

onze achtertuin opliep tot 29

graden Celsius. Toen besloot ik

hem aan zijn lot over te laten.

Onze achtertuin ligt aan de zuid-

kant en is ongeveer 40m2 groot.

Samen met aaneengesloten an-

dere achtertuinen is het voor vo-

gels een afwisselend gebied. Er

komen jaarlijks zo’n 45 soorten

vogels onze tuin bezoeken

(waaronder de goudvink, barm-

sijs, sperwer en dit jaar ook de

koekoek). Helaas zijn er ook

veel huiskatten, die naast de ek-

ster, vlaamse gaai en kauw de

populatie huismussen toch de-

cimeren.

In de zomermaanden hebben

we tot 55 huismussen in onze

tuin, die in het begin van het

nieuwe broedseizoen zijn terug-

gebracht tot 21 stuks. Mijn

vrouw verschoont dagelijks de

waterbakken, houdt de nest-

kastjes schoon en voert van de-

cembertot eind februari de vo-

gels. In die tijd genieten wij van

de vele soorten die in de winter-

maanden de ran-

den van de dor-

pen bezoeken.

In onze kool-

mezenkast zaten

negen jongen, de

ouders vlogen af

en aan. Een dag

voordat ze zou-

den vliegen leek

er iets vreemds

aan de hand te

zijn, bromvliegen

vlogen in en uit.

Mijn vrouw was

het direct opge-

vallen en ze keek

in het kastje. Eén

jonge koolmees

vloog in paniek

langs mijn vrouw

de tuin in, terwijl

de andere alle-

maal dood lagen.

Overstuur en vol

onbegrip voor het drama werd

ik opgewacht. Ik maakte het

kastje schoon, ving het enig

overgebleven koolmeesjong en

zette deze weer in zijn nestkast.

Alsof er niets aan de hand was

vlogen beide ouders weer af en

aan.

In het mezenkastje aan de voor-

kant van ons huis zaten 12

jonge pimpelmezen, die allen,

drie dagen na het koolmezen-

drama, uitvlogen. Een half uur

later kwam er een buurmeisje

aan onze deur, met een door

haar kat gevangen jonge

spreeuw.

Alarm.... een ekster strijkt neer

in de hoge berk die bij onze bu-

ren in de tuin staat. Even

daarna fladderde, onzeker,

onze enig overgebleven jonge

koolmees uit zijn nestkast en

belandde in de kamperfoelie.

Het had de opdracht gekregen

om stil te zijn en negen minuten

lang observeerde ik het

bewegingloos zittende jong. Ik

moest me goed concentreren

om het jonge koolmeesje niet

uit het oog te verliezen. De

blaadjes van deze klimplant wa-

ren donker afgetekend door het

zonlicht tegen de witte muur.

Het jong begon op zo’n blaadje

te lijken.

In de achtertuin is altijd wat te zien
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