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De Hoge Venen op Rijm

Maar een plan werd toch bedacht

Vorig jaar augustus, en het was meer dan ik had verwacht!

De voorexcursie werd een succes,

Erik Lam gaf ons zeer deskundig les.

Alle campings in de buurt zijn bekeken,

Voor camping Anderegg zijn we bezweken.

Meteen vastgelegd voor volgend (1998) jaar,
Met zevenenveertig man waren we dus daar.

Routes werden nog bekeken en sommige verkend,

zo waren wij al een beetje bekend.

Vrijdagmorgen om 10.00 uur, in korte broek en wandelschoenen

aan,

Vermeldde Erik waar iedere groep naar toe zou gaan.

De routes waren uitstekend bedacht,

Helaas de paden niet altijd waar we ze hadden gedacht.
Echter het weer was buitengewoon,

En het gebied zo wonderlijk schoon!

Heel anders dan onze eigen natuur,

Hiervoor moesten wij naar onze Zuiderbuur.

De rust, de stilte, het weidse veen,

Met soms een knuppelpad er door heen.

Denk nou niet dat het allemaal vanzelf ging,

Sommigen van ons gingen er tot hun knieën in.

Met de tong op onze schoenen, want het was heet,

Kostte het ons menig druppeltje zweet.

Onze excursieleiders hielpen zoals altijd enorm,

Ze waren weer bijzonder goed in vorm!

Adrie, Jan, Ben, Gerard, Geert, Hugo, Erik, Bertus en Piet,

Zonder jullie deskundige hulp redden wij het niet!

Zondagmorgen onze laatste wandeling,

Helaas kwam in het weer grote verandering.

Het water kwam met bakken uit de lucht,
Ons weggaan leek wel op een vlucht.

En druipnat zeiden wij tegen elkaar,

Het is geweldig geweest, tot volgend jaar!

Joke van Velsen

We moeten eens naar de Hoge Venen Joke, zei Erik Lam,

Ik dachter het mijne van.

Elk jaar kwam Erik er wel een keer op terug,

Op Terschelling reageerde ik nog wat stug.


