Een kijkje bij de twee
jeugdcursusgroepen

We willen u graag op de hoogte
houden hoe het met onze
jeugdcursussen gaat en wat we
allemaal ondernemen. We heb-
ben voor beide groepen een
programma gemaakt dat bijna
hetzelfde is, maar dat op een
verschillend niveau en door an-
dere leiders wordt uitgevoerd.
We gebruiken hierbij dia’s, vi-
deo, tekeningen en platen. De
kinderen maken bijvoorbeeld
een halve vogeltekening af, met
gebruikmaking van vogelboe-
ken en dergelijke. Het worden
dan prachtige, soms vreemde
vogels. Of ze beplakken een
blote getekende eend met ech-
te veren en dan in lagen, zoals
de eend ze draagt. Na afioop
kun je kussens vullen!
Braakballen uitpluizen en de
botjes en schedeltjes soort bij
soort bij elkaar zoeken. Soms
komt een gast iets vertellen over
vogelbescherming: wat kunnen
wij doen of moeten we laten.
Een fietsexcursie naar de Hil-
versumse Meent. Daar aange-
komen de groep in tweeén ge-
splitst. De ene helft naar de vo-
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gelhut, de andere helft naar de
kijkwand. Daar staat wel iemand
met een telescoop, waar ze
door mogen kijken (de kijkgaten
zitten te hoog voor de kinderen,
mag er een lager gat bij?).
Vogels tekenen in het veld, zo-
als alleen Ronald dat kan. Maar
nu krijgt hij concurrentie van de
jeugd.

Vogels in de winter, wat geven
we ze te eten en te drinken, hoe
doen we dat en hoe maken we
dat. Een kookles dus!

Veel wandelen over de landgoe-
deren en we zien soms span-
nende dingen gebeuren: sper-
werjacht op een spreeuw - sper-
wer pakt spreeuw - sperwer
schrikt van de groep, laat
spreeuw los. Spreeuw gaat er
als een speer vandoor. Een
avontuur!!

Bij slecht weer tekenen en plak-
ken voor de eigen map. We
hebben veel vogeltijdschriften
en platen voorhanden gelukkig.
Al doende leren ze goed kijken.
En we praten en stellen vragen.
De antwoorden komen, er wordt
goed nagedacht. Af en toe een
spelletje of raadseltjes, als het
maar over vogels gaat. U hoort
nog van ons.
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DE FIETSTOCHT
Toen alle kinderen er waren,
begonnen we.
De eerste vogels die we zagen
waren de reigers (onderweg).
Toen we aankwamen splitste
we in twee.
Een groep had een visarend ge-
zien (roofvogel).

De andere groep had vier
baardmannetjes gezien
(meesachtige).

Toen stapten we weer op. Ver-
der werd het een dag om van te
genieten.

Rose Willemze.
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