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Dit is een waar gebeurd verhaal

Ik denk dat de spreeuw zei:

Maak niet de hele tijd mijn ve-

ren in de war!

Groetjes van Marlijn Versteeg

(9 jaar).

Ineens vlogen er allemaal dui-

ven en spreeuwen op uit het

weiland bij het bezoekers-

centrum ‘s Graveland. Het was

op zaterdag 7 novemberom

ongeveer half twaalf. De kinde-

ren van de vogelwerkgroep en

ik dachten: Hé, een roofvogel.
En inderdaad, het was een

sperwer. Hij had een spreeuw

gepakt met z’n klauwen en

vloog in onze richting. Toen hij

ons zag, liet hij de spreeuw los

en vloog weg, met de spreeuw

schreeuwend achter zich aan.


