Tsip is niet meer
Het ochtendgezang van Tsip,
de zanglijster uit Korhaan nr. 1,
1998, pag. 12, is verstomd. Tsip
is niet meer. Hij schrok zo van
het plotseling verschijnen van
mijn hand, dat hij zich te pletter
vloog tegen de ruit van de vo-
liere. Nekje gebroken. Zang-
lijsters zijn echte zenuwilijders.
Daar weten ringers van mee te
praten. Als ik “kom kom Tsip”
riep, kwam hij meteen bij me.
“In het potje” begreep hij ook.
Dat betekende: meeiwormen!
Zijn laatste merkwaardig gedrag
wekte mijn “tsip tsip”-roep op.
In een heel hoog tempo begon
hij zijn vieugels, staartveren en
borstveren te poetsen. Net een
versnelde film. Eén keer vioog
hij me aan en verwondde me
viak onder mijn oog. Een kreet
mijnerzijds, die verkeerd begre-
pen werd. Geen “centrifuge-ge-
zang” meer. Ik zal hem missen.
In een krant stond dat in Lon-
den zangvogels geen partner
meer krijgen omdat ze
verkeersgeluiden produceren.
Tsip kon zich met zijn wasma-
chine-geluiden bij zijn Engelse
soortgenoten aansluiten.
CARLA HOLZENSPIES
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