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Cursus maakt van kinderen

superenthousiaste vogelaars

Met veel inzet en met succes hebben enkele zeer actieve leden van de subgroep

Vogelcursus opnieuw een grote groep kinderen van 8 tot 13 jaar enthousiast

gemaakt voor het kijken naar vogels. Dat dit echt gelukt is blijkt uit de volgende

impressies.

Atie van Klaveren

Een kleine wedstrijd wordt het

wel, een beetje vals spelen
door op te letten wat de an-

dere groepen zeggen, dat mag

voor deze keer. Ze kijken goed,

ontdekken van alles en benoe-

men de vogels met de volle

naam. Ze vinden het duidelijk
leuk om in een nieuw gebied te

wandelen. Ze vinden ook pad-

destoelen, bloemen, kikkertjes

en koeien. Je ziet ze ge-

woon genieten.

Terug van de wandeling is er

drinken en natuurlijk wordt het

aantal vogels vergeleken. Er zijn

geen verliezers, ze hebben alle-

maal vogels gezien en gehoord.
Dan begint het ‘al spelend leren

- zeskamp spel’:

• Eieren met een lepel in een

nest leggen, over boomstam-

men lopend, netof je een

koekoek bent.

• Met twee stokjes een stuiter

oppikken, net als een vogel

met een lange snavel.

• Als een reiger een kikker uit

het water happen.
• Raden welke vogel welk ei

heeft gelegd, moeilijk hoor!

• Bouw een reigernest van tak-

ken, met één hand, de an-

dere op de rug.
• Met vogelplaten een memory-

spel spelen, de goede plaat-

jes bij elkaar, dan met je

ploeg de goede naam opzoe-

ken.

Dan is het tijd voor de pannen-

koeken die een paar moeders

ondertussen hebben gebakken,

wat drinken, en hup, weer naar

buiten want het volgende spel

gaat beginnen: Levend strate-

go, aangepast aan de vogel-

wereld.

Ze spelen het of ze het nooitan-

ders hebben gedaan! Echte

strategieën worden bedacht om

hun ei (boon) te beschermen.

De dag was te kort. Moe maar

voldaan en met de belofte “tot

de volgende cursus" gingen ze

weer naar huis.

Nieuwe cursus

Half september willenwe weer

met de jeugdgroepen begin-

nen. Dan hopen we opnieuw

van een groep kinderen super-

enthousiaste vogelaars te ma-

ken. Daarvoor kunnen kinderen

van 8 tot 13 jaar zich opgeven

bij: Atie van Klaveren, Berkenhof

3, 1241 VP Kortenhoef. Tel.

035-6561426.

ledere zaterdagmorgen één van

de groepen, circa 16 keer per

jaar cursus. Schoolvakanties

zijn vrij. Een beetje theorie en

veel erop uit in de natuur.

Wandelend, met de fiets, soms

met de auto of per boot. Kosten

fl. 50,- per cursus. Verzamelpunt
is meestal de hooischuur bij het

bezoekerscentrum van Natuur-

Het is alweer 15 mei 1999, de

laatste dag voor de beide

groepen. Het is zonnig en fris

als ze verzamelen bij het

LaarderWasmeer. Bijna alle

kinderen zijn aanwezig, net als

de leiders. Vol spanning wach-

ten ze af wat voor programma

er voor hen is gemaakt. De

ouders nemen met tegenzin

afscheid. De kinderen worden

in groepen gedeeld en krijgen
hun eigen leidervoor die dag.

Ze starten met een wandeling

door het Laarder Wasmeer,

niet zomaar, nee, ze moeten

wel wat doen. Ze krijgen een

lijst mee, waarop ze moeten

aantekenen welke vogels ze

horen en welke ze zien.
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monumentenop landgoed Boe-

kestein in ‘s-Graveland.

Het ringstadion

We zijn naar een ringstadion ge-

weest en hebben gezien hoe ze

de vogels ringen.

Ook hebben we gezien hoe ze

gevangenwerden. Ze werden

gevangen in een groot net.

We mogten ook een vogel vast

houden dat heb ik gedaan. Ik

had een koolmees vast.

Ik heb toen een hele vijne och-

ten gehad,
Helen Vermeren

De uilenexcursie

Op 26 februari 1999, een vrij-

dagavond ging de vogelcursus

op uilenexcursie. Groep 2 van

de vogelcursus verzamelde zich

om 20.30 uur in de hooischuur.

Daar werd iets verteld over de

bosuil: over wat de uil eet, over

zijn jongen e.d. Daarna gingen

we het donkere bos van land-

goed Boekenstein in. Toen we

net weg waren, kwamen we

groep 1 tegen ze vertelden dat

ze bosuilen hadden gehoord.

We liepen verder en ja hoor,

daarwas de eerste bosuil die

we hoorden. Het was een

vrouwtje, we hoorden haar over-

vliegen maar konden haar niet

ontdekken. We bleven er een

tijdje naar luisteren; ‘koeiet,

koeiet’. We liepen door en kwa-

men bij een weiland aan. Daar

hoordenwe twee mannetjes
bosuilen roepen: ‘hoehoe-oeoe-

oeoe’. Waarschijnlijk riepen ze

om een vrouwtje, ze waren op

Schaep en Burgh. Frans had

een bandrecorder meegenomen

waar geluiden van de bosuilen

opstonden. Hij zette de recorder

aan en de twee mannetjesuilen

reageerden. Na een tijdje was

het helaas tijd om terug te keren

naar de hooischuur. Daar werd

iedereen opgehaald. Het was

een leuke uilenexcursie!!!!

Renske

Nesten en eieren

‘s Morgens moest ik vroeg mijn

bed uit, want ik moest naar

vogelcursus. Het was erg koud

en het waaide erg. Ik reed sa-

men met Frank (Frank Roos-

endaal) naarde hooiberg. Daar

vertelde Frans (Frans van

Klaveren) ons dat we aan het

werk gingen; we moesten na-

melijk de 8 vogelnestkastjes uit

de tuin leeg halen zodat we de

nestjes en misschien ook de ei-

tjes konden bekijken en bestu-

deren.

Zo gezegd zo gedaan. We gin-

gen de tuin in en haaldenalle

nestkastjes van de bomen. De

“vangst” was goed er waren 3

nestjes met 1,2 of 3 eitjes, van

de pimpelmees. Ook was er een

nest van boomklever waar nog

2 jongen in zaten. Dat nest was

helemaal gemaakt van boom

schors, en de boomklever had

het gat kleiner gemaakt met

klei.

Nadat we de nestkastjes leeg

gehaald en schoon gemaakt

hadden gingen we ze weer te-

rug hangen en hielden nog een

klein sneeuwgevechtje. Toen

was het al bijna tijd en gingen

we naar binnen. We kregen nog

een blad over wat we gedaan
hadden. Toen reden we nar

huis en daar kon ik vertellen dat

ik het erg gezellig leuk en leer-

zaam vond.

Floor Willemze

Verliefde uilen

Op 26 februari kwamen wij om

19.30 uur met groep 1 bij elkaar

in de hooischuur. Wij zouden

met alle kinderen uit de groep

naar de uilen gaan luisteren. Als

we geluk hadden konden we ze

misschien ook nog zien.

Toen iedereen in de hooischuur

was werd eerst nog wat over de

uilen verteld. Er was een mooi

boek met allemaal foto’s over

uilen. Atie had twee veren mee-

gebracht. De ene veer was van

een uil en de andere volgens

mij van een duif. Je kon heel

goed het verschil horen als je

over de veer voelde. Die van de

uil maakt geen geluid als je met

de veer over je hand aait, omdat

hier hele kleine pluisjes aan zit-

ten. Zo kan de prooi de uil niet

horen aankomen vliegen. An-

ders is de prooi er al vandoor.

Er werd ook nog veel meer ver-

teld over de kleuren van de ver-

schillende uilen. Ik weet nu het

verschil al tussen een bosuil,

een ransuil, velduil en een kerk-

uil.

Toen gingen we met de groep

het bos in. Het was pikdonker.
Later gingen mijn ogen er een

beetje aan wennen. Het was ge-

lukkig droog weer. Je kon net

niet de sterren en de maan zien.

Meneer Paul had een cassette-

radio met cassettebandje mee

genomen. In het bos kon hij de

geluiden van de uil laten horen.

Je hoorde dan een mannetje en

even later een vrouwtje. Eerst

dacht ik dat het al echte uilen

waren.

De bedoeling was om de uilen

te lokken. Zo konden wij dan

horen waar ze ongeveer zaten.

Onderweg werd nog meer over

de uilen verteld. In de nacht kan

de uil best goed zien. Hun ogen

kunnen niet bewegen. Ze kun-

nen wel met hun kop helemaal

omdraaien. Zo kunnen ze alles

toch goed zien.

Als de uil een prooi heeft gevan-

gen, eet de uil deze helemaal in

een keer op en slikt hem met-

een door. Later spuugt de uil

een uilenbaluit. Hierin kun je

dan vinden wat de uil gegeten
heeft. De uil eet bijvoorbeeld

muizen, ratten, wormen, insek-

ten en torretjes. De uil heeft

lange en scherpe klauwen.

De uilen hebben hun eigen ge-

bied in het bos. Als de jongen

uit het nest zijn dan vechten de

uilen niet meer met elkaar.

Toen de cassette weer aange-

zet was moesten we allemaal

heel stil zijn zodat we goed kon-
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den luisteren. Opeens hoorden

wij de uil in de verte. Volgens

mij gaf hij antwoord. Ik vond dit

heel erg mooi om te horen. Met

de groep liepen wij dan in de

richting van het geluid. Helaas

konden wij hem niet zien. Later

hebben we nog een paar keer

de uil gehoord.

We gingen terug naar de hooi-

schuur. De avond was een suc-

ces, we hadden de uil gehoord.

Ik vond het een fijne avond en ik

heb er weer veel van geleerd.

Danique Barten (8 jaar)

Naardermeer

Wij willen u iets vertellen: Wij

gingen zondag 6 juni 1999 naar

het Naardermeer. Hier ziet u

een lijstje van de vogels die we

gezien hebben:

Purperreiger 2

Grote karekiet 1

Blauwe reiger 16

Lepelaar 4

Canadese gans

6 volw. + 6 Jongen
En voor de rest bekende vogels

en watervogels.

Duke Ham en Pablo Ham
Tekening: Ronald Sinoo


