Ode aan de
blauwe reiger

Nog een paar maanden en dan
is de blauwe reiger geen vogel
van het jaar meer. We gaan de
herfst in, een periode waarin
een deel van de reigers is weg-
getrokken naar andere oorden.
De eindspurt wordt ingezet om
ook van de laatse maanden nog
zoveel mogelijk waarnemingen
binnen te krijgen. Aarzel niet en
stuur waarnemingen op! Met
bijgaand gedicht van Maurits
Uyldert neemt de vogel van het
jaar afscheid en “drijft op het
zeil der vieuglen” weg.

Aan de slanke blanke bek, in de
eenzaamheid der weiden
Waar ‘t gras de late herfst met
ijle tinten kleurt
Staat hij gedoken, stil, tot zich
2ijn vierken spreiden
En hij zich statig, trots, in hoog-
ere luchten beurt.

Breed drijft hij op het zeil der
vleuglen, rond hem breiden
Zich de akkers en het woud

steeds wijder, maar hij treurt.

En laat zich blind van smart in

zwevend stijgen glijden,
Tot plots zijn felle kreet de stille
luchten scheurt
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