Vogel van het jaar: de fazant

Het zit er bijna op voor de vogel van het jaar. Het wordt spannend,
want misschien zijn er nog steeds leden die nog geen gegevens
hebben opgestuurd en dit op de valreep alsnog doen. Begin ja-
nuari wordt met de uitwerking van de gegevens begonnen. Als af-
sluiting een toepasselijk gedicht van de bekende dichteres Ida
Gerhardt.
Waar onverwacht het pad zich buigt
stond op een klein vak open land
tussen de bossen en het ruigt
in’'t klare herfstlicht de fazant.

Geruisloos knielde ik op de grond
mijn hand zocht waar de kijker hing,-
en nader schoof de held're ring
tot scherp het beeld getekend stond.

Goudbruin, waarlangs in ademing
verdoffe’ en gloeien rustioos vioog'-
de staart die vleugen purper ving
de kop met het juwelen oog.

En toen ik fel en feller zocht
wist ik dat in dit klein stuk glas
de afgebeden lusthof was,
die voortaan ik betreden mocht.
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