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Krassen van een Gooise kijker: Onfortuinlijk

Onfortuinlijk zijn kan soms ook een leuke kant

hebben, zoals ik zelf eens ondervond. Bij

Achterberg op de rand van de Gelderse Vallei was

door mij een poging ondernomen om het nummer

van een geringde Ooievaar op een nest af te lezen.

Thuisgekomen bleek het statief van de telescoop

te ontbreken. Dat was pech. Bij het afkoppelen

was het achter de auto blijven staan en ik had dat

tijdens het wegrijden niet in de achteruitkijk-

spiegel opgemerkt. Goede raad was duur.

Teruggaan had geen zin. Het zou al lang

meegenomenzijn dooreen van de vele

automobilisten die over de betreffende weg reden.

Voor alle zekerheid had ik toch maar alle

politiebureaus van gemeenten in de omgeving

gebeld en zowaar was het raak bij de hermandad

in Rhenen, waar een melding was

binnengekomen. Een eerlijke vinder had het

statief aangetroffen en de vondst meteen gemeld.

Hij had het meegenomennaar zijn werk en daar

kon het opgehaald worden. Wat een toeval!

Ooievaars werden vroeger als geluksbrengers (nu
dus voor mij) en als babybrengers beschouwd. De

vinder hield zich met jonggeborenen bezig: hij

was gynaecoloog. Op de kraamafdeling van het

ziekenhuis in Wageningen keek de receptioniste

bij de kraamverpleging vreemd op toen ik voor

een statief kwam en niet voor een baby.

Alsofhet zo moest zijn, ging er later weer iets

fout bij een aflezing. Bij het klimmen over een

hek viel de telescoop van het statief en kwam op

mijn hoofd terecht. Even later werd het daar

vochtig en liepen straaltjes bloed naar beneden.

Bij thuiskomst constateerde dochterlief dat het

tussen de schaarse haren wel erg rood was.

Ze onderzocht de

plek en trofeen

fikse snee aan. Het

consult bij een

tijdens dat

weekeinde

dienstdoende dokter

kwam uit op het

hechten van de snee.

Al pratend tijdens

dit gebeuren merkte

hij op mij te kennen.

Ooit was hij mee geweest met een vroege

vogelwandeling op kasteel Groeneveld in Baam

onder mijn leiding. Onder het motto “Voor wat

hoort wat”, wilde hij daarvoor kennelijk wat

terugdoen, want de rekening is nooit gestuurd.

Kijkerverlies is een ramp, helemaal wanneer het

ook nog eens een heel dure is. Zoals vogelaars wel

meer doen, gebruikte Jimmy het dak van zijn auto

als steun om trillingsvrij te kunnen observeren en

legde zijn kijker daarop. Na enkele tientallen

kilometers snelweg miste hij hem opeens. Weg

verrekijker, waarschijnlijk aan gort gereden!

Nog voor de tijd dat de Werkgroep Roofvogels

Nederlandactiviteiten begon te ontplooien en

klimuitrusting en -beveiliging in zwang kwamen,

werd er zonder dit soort hulpmiddelen

geklommen. Jaap was ook zo’n klimmer en als

een aap beklom hij menige boom om

roofvogelnesten te bekijken, tot het een keer fout

ging. Een afbrekende tak maakte een eind aan zijn
klimactiviteit van die dag. De zachte bosgrond

dempte zijn val; in de polikliniek werden gelukkig

geen breuken geconstateerd. Hij hield er

gekneusde ribben en zwellingen aan over. Het

bovenstaande verbleekt bij noodlottige zaken die

zoal kunnen gebeuren. De Ziekte van Lyme is er

een van. Wie er na het opdoen van een besmette

teek niet op tijd bij is loopt kans zijn leven lang

met aandoeningen te komen zitten, of in het ergste

geval aan de gevolgen van de tekenbeet te

overlijden. Siew, die altijd in de bossen zwierf

onderkende de verschijnselen te laat en overleed

door een aangetaste hartklep. Terug uit terreinen

met bomen en struiken volgt bij mij sindsdien

altijd een tekeninspectie.

Penlijster

Inventariserend, tellend, tijdens excursies ofop

zoek naar vogels gebeurt er soms iets

onfortuinlijks. Je hebt pech omdat er iets gebeurt

met een negatief gevolg. Wel heel ongelukkig was

Joop. Voordat hij aan een ochtendexcursie begon

in de Eempolders, had hij echt niets ander

gedronken dan koffie. Toch raakte hij met zijn

fiets van de weg en belandde in sloot. Als het nu

een zomerse dag was geweest, was dat niet zó erg

geweest, maar toen vroor het enkele graden.

Drijfnat kroop hij uit het water, maar sloeg het

aanbod af om met een auto naar huis gebracht te

worden. Hij ging zelf wel op de fiets, maar moet

na de minstens tien kilometer lange tocht haast

onderkoeld zijn aangekomen. Later vertelde hij,

dat hij heel lang onder de hete douche had gestaan

om de kou uit zijn lichaam te verdrijven. Gelukkig

hield hij er niets aan over.


