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Vogelvraag

Gerrit Jaspers

Zoogdieren, behalve één Eekhoorn uit het hotelraam, zagen we niet, zelfs niet dood. Het weer was

over het algemeen redelijk tot goed, maar ik heb zelfs geen spoor van trek gezien. Een kooi met een

Torenvalk, een paarRansuilen en, wat mooi, een paar schitterende Korhoenders die zich daar

volkomen op hun gemak voelden, vonden we in een soort voorbeeldgebiedje waar ook een aantal

zoogdieren liepen. De beheerder daar wist op mijn vragen geen zinnig antwoord te geven; “Sie sind im

Waldund Sie sehen sie nicht denn sie haben Angst” was het enige wat ik hoorde.

Wie weet wel iets meer over dit gebied, waar toch heel veel moet leven en waar ik bijna niets kon

ontdekken? Een echt deskundige ben ik natuurlijk niet, maar ik weet wel zo veel van natuur af dat dit

voor mij iets heel bijzonders is. Ik snap er niets van!

(gerritias@gmail.com035-5315890)

Half oktober waren wij een week op vakantie in het Bayerische Wald met aansluitend het Bohemer

Wald. Eén enorm natuurgebied en mijn verwachtingen, hoewel in gezelschap van absolute natuurleken

(wel genieters) waren hooggespannen.
Grofwild en veel vogels naast de schitterende bossen met een geweldige kleurenpracht. Die bossen

voldeden aan wat ik dacht maar de rest was een gruwelijke teleurstelling. Twee Heggenmussen, drie

Koolmezen, een paar Eksters, een Torenvalk, een Buizerd, een Gaai en een paar kleine

‘vlugvliegertjes’ was de oogst van een week rondtoeren en wandelen in dat verder zo mooie gebied.


