VERWACHTING

Weet gij het ook de ganse nacht?
De vogels komen. Aan een geuren
- van wind, van water? - valt te speuren
Hoe ’t lage land een komst verwacht.

Morgen het teken aan de lucht
Een frons, een lijn, een krimpend wolken —
En dan, bui van geluid, een viucht
Die dalen gaat: de vogelvolken.

En wéér staan in verwondering
Wij tussen dit gevleugeld sneeuwen;
Morgen — dan zijn wij, lieveling,
Het eerste paar van duizend eeuwen.

Ida Gerhardt, uit ‘Verzamelde Gedichten’ (1989)
Athenaeum — Polak & Van Gennip, Amsterdam
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