De Nachtegaal

Dichter bij onszelf dan wij hij zingt voor ons, voor jou, voor mij
Zingt in een boom een nachtegaal tot één plus één haast vier is
En gaat met al ons weten en voor zijn eigen lief zingt hij
Verder dan wij weten aan de haal tot waar ook ter wereld hier is

Herman de Coninck

De Korhaan, jrg. 44 nr.2 59



