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Verslag excursie Sallandse Heuvelrug (27 maart 2010)

Rond 6.30 uur kwamen twaalfmensen bij elkaar op de parkeerplaats van

bezoekerscentrum De Sallandse Heuvelrug. Plotseling vlogen er drie zwarte vogels over:

Zwarte Spechten!!!. ledereen was blij; wat stond ons nog meer te wachten vandaag?.

Ingrid Koedijk

Verder lopend vlogen er twee Barmsijzen over.

Links vloog een korhaan op en ging in de top

van een den zitten.

Gedurende de periode van 13 maart tot 3 mei

staan er vrijwilligers van het IVN Hellendoom-

Nijverdal met telescopen klaar. Wij kregen een

folder van het NationalePark over

Korhoenders en er werd verteld dat er al twee

korhoenjongen zijn geslagen door de Havik.

Een Klapekster zat in een dode boom. De

eerste Boerenzwaluw werd gezien.

We gingen verder en zagen een korhaan in de

verte. Deze was wel het mooiste te zien omdat

hij in een vrij open stuk zat. Tijdens de

koffiepauze vloog een vrouwtje Blauwe

Kiekendief voorbij en een Raaf in het

gezelschap van Zwarte Kraaien. Later nog een

mannetje Blauwe Kiekendief. Toenwij onze

weg doorde hei vervolgden zong de

Veldleeuwerik zijn mooie voorjaarsliedje.

Via een laantje met rododendrons kwamen wij

in het bos van Landgoed Sprengenberg. Onder

een doolhofzwam zat een nesthol van een

Grote Bonte Specht. Een mooie manier om

droog te blijven als het regent. Toen wij
haddenbesloten om bij de kruising linksaf te

gaan hoorden wij weer Zwarte Spechten. Het

waren er toevallig weer drie en zij gaven een

hele mooie show weg: vliegend, roffelend,

gillend. Alle geluiden waren te horen. Wij

ontdekten twee nestholtes in een boom,

waarvan de bovenste erg vers was. Deze werd

dan ook een paarkeer geïnspecteerd door man

en vrouw. Bertus van denBrink en Helmoet

Vos installeerden zich om mooie foto’s te

maken en Frank van de Weijer kon een filmpje
maken met zijn fototoestel.

We hebben een hele tijd genoten van de

voorstelling van de Zwarte Spechten. Net toen

wij ons hadden omgedraaid om verder te gaan

vloog er een Visarend over.

Het beheer om ruimte te maken voor het Kor-

hoen en andere heidebewoners is goed te zien.

Sinds demiddeleeuwen was het gebied

begroeid met heide en begin 20
e

eeuw vond

bebossing plaats om verstuiving tegen te gaan.

Nu worden de bomen met wortel en al

uitgetrokken maar niet weggehaald. Wij
maakten een praatje met een Overijsselse
boswachter van Natuurmonumenten.Na de

lunchpauze gingen wij via een crosscountrypad

verder.

We staken weer de Nijverdalse Bergweg over

en liepen langs een pad met jeneverbesbomen.

Een zwarte ree flitste voorbij en een vrouwtje
Kleine Bonte Specht (Zebraspecht in verband

Parallel aan de Nijverdalse Bergweg, tot 09.00

afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, liepen

wij drie kilometer door het bos naar de hei.

Daar aangekomen hoorden wij de jodelende

roep van een vliegende Wulp en het bolderen

van het Korhoen. Matthijs Bakker is gelukkig

langer dan gemiddeld en hij zag een rood stipje

op de hei. Het werd al snel drukker en er

stonden genoeg telescopen zodat iedereen de

eerste korhaan van de dag kon zien. Om 7.45

uur vloog hij weg richting parkeerplaats.
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met de rugtekening) bracht ons weer in euforie.

Verder door het bos waar de Glanskop en de

Kuifmees te zien waren. Het fietspompje van

de Zwarte Mees was duidelijk te horen. Een

Kruisbek werd in de top van een den gezien.
Een Sijs zwaaide ons uit.

Omstreeks 16.00 uur waren wij terug bij de

parkeerplaats, na een zeer geslaagde excursie

met vele hoogtepunten. Vogels die niet in het

verslag zijn genoemd maar wel gezien of

gehoord zijn, waren: Boomleeuwerik,

Roodborsttapuit, Havik, Fitis, Boompieper,

Torenvalk, Bruine Kiekendief, Geelgors,
Buizerd en Holenduif.

Foto ’s Frank van de Weijer


