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De favoriete vogelplek van .......... Francis Bakker

Josee van Beek

Waar?

Waarom?

Het laagveenlandschap heeft een rijke historie en

als je daar midden in woont ligt het voor de hand

daar te beginnen. Aan het eind van de zestiger

jaren hoorde je hier Roerdompen en zelfs een

enkele Wielewaal. Die tijd is helaas voorbij. Mijn

belangstelling voor het ‘vogelen’ werd eigenlijk

gewekt door een Amerikaanse vriendin die bij ons logeerde en een verslingerd vogelaarster bleek te

zijn. Ik nam haar mee naar diverse vogelgebieden zoals het Wormer- en Jisperveld, Texel en

Schiermonnikoog. Op een excursie aldaarbewonderdenwij samen de Lepelaars: wij waren verrukt!

Sinds die tijd is het kijken naar vogels een rol gaan spelen.

Sinds wanneer?

In 2003 werd ik lid van de Vogelwerkgroep en volgde een cursus “vogelherkenning”. Aanvankelijk

nam ik sporadisch deel aan de excursies; de vogelnamen vlogen om je oren en ik kon het niet helemaal

bijbenen. Ik was jaloers op de voor mij 'doorgewinterde
1

vogelaars die elke piepje herkennen en zo

vele namen aan hun soortenlijstje konden toevoegen. Natuurlijk haal je dat nooit meer in, maar dat

hoeft ook niet.

Hoe vaak?

Naar vogels kijken en observeren vind ik steeds weer een feest, ook al herken ik de geluiden niet

allemaal. Dat begint eigenlijk elke morgen al als ik de krant uit de brievenbus haal en een rondje door

de tuin loop. Er is bijna altijd wel een vogel die zich laat horen of zien. Wekelijks vertoef ik roeiend of

kanoënd op de plassen. Afgelopen najaar zat een Purperreiger op een dode tak gewoon te pronken

langs het Hilversums Kanaal. Terwijl ik er langs roeide bleef hij zitten, ook toen ik langzaam

dichterbij kwam. Deze vogel kom ik in de Kortenhoefsche en Ankeveensche Plassen wel vaker tegen,

maar langs het Hilversums Kanaal vind ik dat toch bijzonder. En als ik nu toch eens al die geluiden

zou kunnen onderscheiden van die uitbundige voorjaarszang van de moerasvogels. Daarom ga ik nu

meehelpen met het inventariseren, als onervaren vogelaar, in de Ankeveensche Plassen.

In de directe omgeving van ons huis horen wij in de winter een roepende Bosuil (man). En tot mijn

grote verbazing liepen er twee roerdompen op 20 januari 2010 op een legakker en op het ijs.

Fantastisch !

Naast dat wij jaarlijks diverse vogelnesten in de tuin hebben, koos een Grote Bonte Specht in 2007 een

schietwilg achter in de tuin uit om er te gaan broeden. Dat was een belevenis; een dag voor het

uitvliegen zaten de jonge vogels op toerbeurt in het nestgat en keken nieuwsgierig hun nieuwe wereld

in. Echt fantastisch zo iets. Anderzijds deinst de Grote Bonte Specht er niet voor terug om een nest

bijna vliegklare Pimpelmezen uit te moorden! Het nestkastje gaat daarbij aan flarden.

Alleen of samen?

Als je samen gaat zie je beslist meer dan alleen; je kunt nu eenmaal niet overal tegelijk kijken. En het

leuke is dat je jouw enthousiasme met iemand kunt delen.

Ruim veertig jaar woon ik tussen de Wijde Blik en

het Hol in Kortenhoef. En wat is nu makkelijker

dangewoon vanuitje eigen huis de omgeving

verkennen, ontwikkelingen volgen en observeren?

Dus favoriet is Kortenhoefen omgeving.


