Zomer

Het ontbreekt de zomer aan niets.
Weegbree, dovenetel, hondsdraf, duizendschoon.

In de dikke ochtend de zeilende molens,
Een wolk als een uier aan de koe van de hemell.

De rivier rolt zich op in het holst van de middag,
Reigers in spiegels geschreven, betoverde lijsters

In het open paleis van de bomen,
Zoelte, overdaad, zouthout,

De roep van de koekoek
Tegen het boek van de zon.

Cees Nooteboom, uit “Bitterzoet”,
De Arbeiderspers, 2000
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