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Een Groenlander in Afrika (boekbespreking)

Robert van Barneveld

Koos trekt een aantal weken met hem op in

Groenland, IJsland, op Vlieland en in Mauritanië.

Hij helpt met het zoeken van nesten, vangen en

ringen van de vogels en het vastleggen van de

gegevens. Hij legt dit vast op een plezierige,

leesbare en verhalende manier. Eenreisverslag en

populair wetenschappelijk onderzoek wordenin dit

boek samengebracht. Hoe leeft een onderzoeker

eigenlijk die voor een aantal weken de Groenlandse

ontberingen moetdoorstaan om in regen en koude

nesten te zoeken? Wat vindt de lokale bevolking in

de westelijke Sahara van de onderzoekers die

proberen te voorkomen dat ze slachtoffer worden

van vallende kokosnoten? Maar vooral: hoe gaat de

wetenschapper om met het dilemma van het

verstoren van de vogels door het vangen en ringen?
De enige manier om iets van de vogels te weten te

komen is vangen of doodschieten. Dat laatste is in

een aantal Afrikaanse landen nog gebruikelijk.
Jeroen werkt met schietnetten, mistnetten,

klapnetjes of gewoon met de hand vangen. Ja, tot

mijn verbazing kan dat ook, wanneer de

Drieteenstrandloper zit te broeden. Het is niet velen

gegeven, maar er zijn onderzoekers die dan met de

hand een vogel vangen. Het zoeken van nesten

blijkt niet zonder risico. Rivieren oversteken in een

rubberboot langs een touw is voor de schrijver een

avontuur. Een groot deelvan de gemerkte nesten

wordt leeggeroofd doorpoolvossen, wat voor

onderzoeker en Drieteenstrandloper niet leuk is.

Komt dat doordat de vossen het geurspoor van de

mensen volgen, of wordt sowieso een groot deel

van de nesten geroofd?
Niet op alle vragen heeft Jeroen of geeft Koos een

antwoord. Dat hoeft ook niet. De lezer laten delen

in de avonturen en ontberingen die onderzoeker,

schrijver en Drieteenstrandloper meemaken is meer

dangenoegom een plezierig en gemakkelijk
leesbaar boek te vormen. Watmij bij blijft is de

passie en bevlogenheid, dieeen onderzoeker drijft
om dit werk te doen. Humor is een eigenschap die

goed van pas komt.

Langs het strand wandelendheeft menigeen de

Drieteenstrandloper in groepjes vaak zien

scharrelen langs de vloedlijn en vliegend en

snorrend over het zoute schuim zien scheren. Na het

lezen van dit boek ga je met de kijker op zoek naar

de vlaggetjes aan de pootjes! Een aanrader voor de

vogelaar.
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Schrijver Koos Dijsterhuis reist onderzoeker Jeroen

Reneerkens achterna, om te verhalen van zijn
onderzoek naar de trek van de Drieteenstrandloper.
De lezer maakt in het boekkennis met Jeroen, een

bevlogen onderzoeker, die sinds januari 2007 in

dienst is van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
onderzoekt Drieteenstrandlopers en reist hen

achterna, de wereld over. VanNoord-Groenland

waar de vogels broeden tot Banc d’Arguin, een

waddenzee in Mauritanië waar ze overwinteren.

Ook op onze waddeneilandenzijn

Drieteenstrandlopers te gast, in mei en augustus.

Jeroen wil een aantal zaken rondhet gedrag en de

trek van de vogels onderzoeken. Daarvoor vangt en

ringt hij de vogels.


