Wat ziew i 7

Cetti’s zanger in de Biesbosch

Ik heb een groepje beginnende vogelaars onder mijn hoede. Lang van tevoren kozen wij zondag 13
november om op stap te gaan en na veel e-mailverkeer werd het de Biesbosch. Polder Noordwaard had
ik in mijn hoofd. De locatie was duidelijk, de weersverwachting uitstekend. Met verschillende auto’s
gaan de deelnemers vanuit verschillende plaatsen op pad. Ter hoogte van Utrecht gaat de mobiele
telefoon: het is mistig in het zuiden. Zien we zo wel vogels? Nee dus. Het waait, het is 5 °C, koud en
kil en we zien alleen silhouetten van ganzen, eenden en kraaien. We lopen maar naar de appeltaart als
we opeens vogelzang horen. Kort, luid en explosief. Ik weet het meteen van de voorjaarsvakantie naar
de Camarque: een Cetti's zanger. Niet é€n keer deed hij zijn ding maar vele keren. Zo werd de
Biesbosch voor mijn beginnende vogelaars -en voor mijzelf natuurlijk- toch nog een succes.
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