Wat ziew i 7

Nooit eerder gezien

Nog voor zonsopkomst zijn we op de plek waar ik nu toch eindelijk de ultieme blauwborstfoto ga
maken. Ik heb nog maar één been uit de auto als een kort, explosief riedeltje it de struiken klinkt.
Even laat het beestje zich in de kijker vangen: een Cetti’s zanger. Nooit eerder gezien. Langzaam
sluipen we tussen het riet door. Kijk nou, een hermelijn kruist ons pad. Even staren we elkaar aan en
weg is hij weer. Nooit eerder gezien. Een paartje bruine kiekendief voert acrobatische toeren uit boven
het uitgestrekte rietveld. Plots maakt het vrouwtje een salto en haken haar klauwen in die van de man.
Een schitterend gezicht en nooit eerder gezien. Met purperreiger, boerenzwaluw en snor nog op het
netvlies lopen we voldaan weer naar de auto. En de blauwborst? Hoezo blauwborst?
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