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‘Wie is dat toch met die telescoop?’

De portretten leveren niet alleen een

verrassend veelzijdig beeld op. Het zijn ook

persoonlijke, indringende en soms ontroerende

verhalen. Menselijke verhalen, waaruit blijkt
dat je om heel verschillende redenen met

vogels kijken kunt beginnen. Ook dat er nog

veel meer redenen en manieren zijn om ermee

door te gaan!
Rob van Hattem is naast een gedreven

vogelaar en schrijver ook een boeiend spreker.
De Vogel werkgroep heeft de schrijver bereid

gevonden om - ondersteund dooreen

diapresentatie - op 27 september te komen

vertellen over zijn boek en zijn ervaringen met

vogelaars.

‘Wie is dat toch met die telescoop?’ is een

lezing voor iedereen die wil horen over wat nu

precies de kick is van vogels kijken. Zo zullen

ervaren vogelaars (en hun partners!) zich

ongetwijfeld herkennen in de filosofische en

psychologische typering van de vogelaar,

terwijl er voor beginnende en niet-vogelaars
een wereld open zal gaan.

Voor wie het niet zo op saaie lezingen heeft: er

mag en zal ook gelachen worden (al is het

maar om jezelf!).

Na afloop van de lezing worden de aanwezigen
in de gelegenheid gesteld om het boek aan te

schaffen tegen kortingsprijs. Bij bestelling via

de website (www.wieisdattoch.nl) kost het

boek € 28,- (inclusief verzendkosten), meteen

na afloop van de lezing bedraagt de prijs
€ 22,50.

Vogelboeken zijn er veel, maar boeken over

mensen die naar vogels kijken zijn zeldzaam.

Onlangs verscheen het boek Wie is dat toch

met die telescoop, geschreven doorRob van

Hattem.

In twintig portretten van ervaren vogelaars uit

het hele land legt de auteur de filosofie en

psychologie van het vogels kijken bloot. De

vogelaars in het boek geven onder meer

antwoord op de volgende vragen:

• Wat is het wat hen drijft?
• Waarom besteden ze er zo veel tijd aan?

• Kijken ze alleen naar vogels en waarom?

• Wat vindt hun partner en sociale omgeving
ervan?
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