merel

‘k weet niet waarom hij het doet-
of hij het van zijn vakbond moet
maar of hij nu Marie zijn vrouw
verzekert van zijn huwelijkstrouw
of hij een nieuwe jacht begint
dan wel een sterk verhaal verzint
of hij op Piet de Kater scheldt
dan wel marie een wurm voorspelt
het is altijd weer zoet fluweel
wat opwelt uit zijn merelkeel
er is iets in me dat almaar niet snapt
hoe hij dat bij den hemel lapt.

J.C.van Schagen, uit: Gedichten (de Prom, Baarn)
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