
127

Korhaan, jrg. 46 nr. 3

De favoriete vogelplek van Annemiek van Helden

Lenny Langerveld

Waar?

Waarom?

Omdat het een mooi gebied is, waar je
veel mooie dingen kunt zien. Als ik

nalees in mijn vogelboek wat ik hier

allemaal heb gezien, dan moet ik

constateren dat voor mij het echte vogelen

op de Bovenmeent is begonnen. Ik had er

de sensatie van de eerste kleine

zilverreiger, de smient heb ik er leren

kennen en het visdiefje zag ik er voor het

eerst, net als de wintertaling. Niet

onbelangrijk is ook, dat de Bovenmeent

ongeveer in mijn achtertuin ligt. Ik woon

in Bussum en ik kan er op de fiets

naartoe.Ik hou van het wijdse landschap
en ik vind het hier relatief gemakkelijk
om te vogelen. Die watervogels en eenden

blijven nét even wat langer zitten en je
hebtwat meer kans om ze in je kijker te

vangen. Van de vogelaars die regelmatig

halverwege bij het hek hangen, steek ik

ook nog wel eens wat op. Een bijkomend argument is dat ik minimaal één keer per jaar met een paar

vriendinnen een soort picknick doe aan het begin van de avond. Dan zitten we in de avondzon aan de

picknicktafel met z’n allen en dat hoort voor mij toch ook wel bij het Bovenmeent-gevoel.

Wanneer?

Bij voorkeur in de avond, dat ligt mij momenteel het beste. En wat betreft het seizoen: in het vooijaar
en in de overgang naar het najaar toe. Zo in september ga ik op de Bovenmeent afscheid van de zomer

nemen. Nog even gebruik maken van het licht, voordat het niet meer kan.

Hoe vaak?

Ik kwam er heel veel, maar de laatste anderhalfjaar is er flink de klad in gekomen. Ik heb drie

kleinkinderen waar ik veel op pas en ik werk nog één dag in het AMC.

Ook roei ik veel in Naardenop de vestinggracht en ook wel op de Karnemelk sloot. Ook danben ik

alert op alles wat er zwemtof over vliegt.

Alleen ofsamen?

Liefst met een ander, vaak met mijn goede vriendin Wil. Samen vind ik gezelliger en het is

makkelijker om samen vogels te herkennen.

De Bovenmeent. Vanaf de picknicktafel
en het hek, tot aan het vogelscherm. Het

scherm zelf vind ik eigenlijk niet debeste

plek, het plasdras-gebied ervoor vind ik

veel interessanter.


