Vogelcursus voor beginners

Gerry (62) en Goos (64) Elfrink volgden dit voorjaar deze cursus. Hoe is het hen

bevallen?

Lenny Langerveld

Waarom nu de cursus?
Gerry: “Wij zijn allebei sinds kort gestopt met
werken, dus eindelijk hebben we er tijd voor.”

Hadden jullie al langer belangstelling voor
vogels?

Gerry: “We hebben twee honden en dus lopen
we vaak in het bos . Dan is het: okay, een
specht, dat weten we en een merel en een mus
ook. Maar dan zien we een roofvogel en
tjsa...dan weten we het niet meer. Dan gaan
we hup naar huis en pakken we het boekje
erbij. Dat is een oud boek van Reader’s Digest,
dat hebben we al vanaf het begin van ons
huwelijk, kan je nagaan. Maar de vogel die wij
gezien hebben, staat nooit in het boekje
natuurlijk. We zijn er best wel mee bezig, maar
weten er te weinig van. En op een gegeven
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moment zeiden we: ‘We zouden eens een
cursus moeten doen’. En toen heb ik ons
opgegeven.”

Goos: “We hebben het twee keer af moeten
zeggen, onder andere omdat ik aan mijn knie
werd geopereerd.”

Gerry: “En nu had ik het in mijn agenda
geschreven: Vogelwerkgroep. Zodat we wisten
dat we even niets moesten plannen, dit
voorjaar. En nu is het dus gelukt.”

En, heeft de cursus vruchten afgeworpen?
Gerry: “Deze week waren er drie valken op de
hei. En die herkennen we nu dus. Dat had ik
voordien echt niet geweten.”

Goos: “Torenvalken.”

Goos: “Van de week zijn we gaan fietsen. Bij
het Wasmeer. Verrekijkers meegenomen. En
dan vind ik het heerlijk om te kijken. Ik kijk
vooral, Gerry is meer op het geluid gericht dan
ik. Ik hoor het wel, maar ik vind het heel erg
moeilijk om de geluiden uit elkaar te halen.
Vooral als ze met z’n allen tegelijkertijd bezig
samen zijn. We zullen vogels natuurlijk nooit
meer 100% gaan herkennen.”

Wat beviel jullie vooral aan de cursus?

Gerry: “Dat je daar zit en al die dingen die je
verteld worden. Zaken die een gewoon iemand
niet weet, die je echt van iemand moet horen.
Over de kauwen, bijvoorbeeld. Die vliegen
altijd met z’n tweeén. Dat wisten we niet. Bij
ons in de buurt zitten er genoeg. Nu letten we
er op en zien we ze dus inderdaad gezellig
twee aan twee in bomen zitten. Als stelletjes.
Dat is heel simpel, maar voor ons is het wél
leuk om te weten. Je hoeft alleen maar te
kijken en je ziet het al. Zulk soort dingen. Dat
een buizerd een burgemeestersketting heeft.
Nou, dat is toch ook niet zo moeilijk?”

Goos: “Wat ik wel jammer vond; het gaat heel
snel. Het gaat achter elkaar door. En er is geen
verslag dat je thuis nog eens rustig kunt
nakijken. Ik heb er wel om gevraagd, maar dat
was er niet. Ik begrijp het ook wel. Bertus
heeft bijvoorbeeld die hele presentatie zelf
gemaakt en het is eigenlijk ter bescherming



van hemzelf, dat een ander dat niet gaat
gebruiken. Ik vond het wel jammer en miste
dat wel. Dat zou voor de cursisten veel
makkelijker zijn.”

En de excursies?

Gerry: “De excursies vonden wij het aller-
leukst. Dat je met elkaar bij het Naardermeer
staat, dingen uitgelegd krijgt en door de
telescopen kan kijken. Iedereen kan van alles
vragen, je bent echt niet dommer dan de
anderen. Het is leuk met elkaar, je hebt
allemaal dezelfde interesse: het leren kijken.
Eerst de beweging, dan de kijker. Alle avonden
die we gehad hebben heb ik als heel prettig
ervaren. De leidinggevenden weten er allemaal
verschrikkelijk veel van. Conny, Bertus,
Pieter...., die zijn enthousiast om jou ook
enthousiast te maken.”

“Vroeger fietste je ergens langs en dan zei je:
er zitten een paar eenden, nu zeg je: ‘Ik ga
mijn verrekijker erbij pakken, ik ga eens even
kijken wat voor eenden er zitten. En wat voor
ganzen dat zijn.” Nijlganzen, dat weten we nu.
En we weten nu ook dat die in de boom
nestelen. We zagen ze vroeger alleen in de
weilanden met een hoop herrie en dat was ‘t.
Nu weten we meer, en daardoor ga je beter
kijken en meer zien.”

Goos: “En je let meer op gedrag. Dit voorjaar
zag ik een grote bonte specht. Ik volgde hem,
hij ging achter een boom zitten, kwam toen
toch weer tevoorschijn en kroop een holletje
in. Dat zou ik vroeger niet gezien hebben.”

Waren er vogels waar je het bestaan niet van
af wist?

Goos: “Boompiepers. En boomkruipers en
boomklevers. Daar wisten we het bestaan niet
vanaf.”
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Boompieper

Gerry: “Wat we ook een leuk vogeltje vonden:
de sprinkhaanzanger. Vroeger dachten we, als
we dat geluid hoorden, dat er een sprinkhaan in
de buurt was, nu weten we wel beter. We lopen
nu heel anders in het bos. We zijn alerter.”

Ennu?

Gerry: “We zijn meteen lid geworden. Omdat
we ook veel op vakantie zijn, hebben we nog
geen excursies kunnen meemaken, maar
volgend jaar gaan we het wat beter plannen
allemaal. En we hebben ons al opgegeven voor
de najaarscursus van 2013.”

Codrdinator van de Vogelcursus is Conny Leijdekker: cursussen@vywggooi.nl
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