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De favoriete vogelplek van Rien Rense

Lenny Langerveld

Waar?

Waarom?

Zoals te verwachten is, loop ik vaak doorde

straat en er is altijd wat te zienof te horen. Er

staan grote elzenbomen en daarkomen veel

vogels op af.

’s Winters zijn er voortdurend groepen sijsjes

in de weer die al kwetterend de bomen langs

gaan. Er zijn altijd groenlingen te horen en

vaak ook te zien. Regelmatig zit er een bonte

specht voor de deur. De klap op de vuurpijl

zijn de ransuilen. Al jaren is er een roestplaats
van ransuilen in onze buurt, dat wil zeggen hier

of in de Hazelaarlaan. De ransuilen zitten in de

elzen tot het blad valt. Vogelpoep en

braakballenwijzen de weg, met enig zoeken

zijn ze dan te zien. Daarna verhuizen ze naar

coniferen en zijn ze nauwelijks nog terug te

vinden.We zien ze soms wegvliegen in de

schemering.
Deze zomer hebben de ransuilen hier in de

straat gebroed. Toen ik terugkwam van

vakantie waren dejongen ’s avonds de

bezienswaardigheid van de buurt. Ze zaten luid

roepend op de randen van de daken te wachten

op de aanvoer van voedsel. Tot ons plezier heeft dat enkele weken geduurd.
Minder ’leuk‘ is het dat er ook een havik in de straat komt. Wij laten onze krielkippen regelmatig
loslopen. Laatst maakten ze een enorm kabaal. Er zat een havik op de vuilniscontainer, die had

duidelijk trek in kip. We letten nu weer beter op, een paar jaar geleden zijn onze vorige kippen al

opgegeten door een vos. Dat is wel genoeg.

Wanneer?

Als ik van huis vertrek of thuiskom let ik meestal

wel even op. Echt wandelen en kijken is meestal ’s

avonds voor of na het eten.

Hoe vaak?

Een paar keer per week wandelen we doorde straat

naar de Hoomeboeg en letten danautomatisch op

wat er te zien en te horen valt.

Alleen ofsamen?

Meestal wandel ik samen met Nel. De uilen

bekijken we vaak samen met anderen. Er wonen veel VWG-ers in de straat en al snel staan we met een

groepje de bomen af te speuren naar de uilen.

De straat waarin we wonen, de Elzenlaan in

Hilversum.


