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Van de (nieuwe) voorzitter

Ik wens iedereen prachtige lentemaanden toe

met onuitwisbaar mooie vogelbelevenissen.

Piet Spoorenberg

Tsja, een nieuwe voorzitter een nieuw geluid?

Nee niet echt hoor. Een voorzitter past een

bescheiden rol. Onze Vogelwerkgroep is een

van de grootste, zo niet de grootste van

Nederland. En we bruisen ook van activiteit. Ik

vind het fantastisch om te zien hoe veel leden

zich inzetten voor onze vogels en voor onze

Vogelwerkgroep. Kan het nog beter? Ja

natuurlijk, want het zou toch nog mooier zijn

als nog meer leden zich geroepen voelen om

iets bij te dragen aan deze activiteiten. Want is

het niet veel leuker om dingen samen te doen

en met veel handen het werk lichter te maken?

Laat het weten, als je zo nu en dan misschien

wel een klein klusje wilt doen.

Inmiddels is duidelijk dat het voorjaar

bijzonder laat op gang komt. Op het moment

van schrijven (9 april) is er nog geen enkel

groen aan de bomen te bespeuren. Tjiftjaf en

fitis worden tot nu toe nauwelijks gehoord. De

spanning wordt dit jaar wel heel lang

opgebouwd. We kijken vol verlangen en

reikhalzend uit naar wat aanstonds in alle

hevigheid ongetwijfeld toch losbarst. Als deze

Korhaan in debrievenbus zit, dan zitten we

ongetwijfeld volop in het prachtige voorjaar en

kan je deze lekker in de zon lezen. Vogelzang

op de achtergrondje laten inspireren,

mijmeren en dan hup er weer op uit.


