De waterhoentjes op de omslag van De Korhaan

De foto op de voorkant is van Frans van Lier:

"Het was op een zeer koude dag in december 2012. Singel in Huizen was half bevroren. Het nodigde
niet echt uit om te gaan vogelen, maar om van vogelen te genieten kan je in je naaste omgeving al van
alles tegen komen. Gewoon even je ogen de kost geven en genieten maar. In de bosjes sijsjes en
koperwieken etc. Dit waterhoentje kan je dan met deze kou heerlijk gadeslaan, je hoeft ook niet lang
stil te staan met deze vorst om optimaal te kunnen genieten. Verdere activiteiten hadden deze vogels
niet dan wat onderhoud aan de veren en af en toe toegeworpen brood te eten”.

De foto op de achterkant is van Bert Roelofs

“Het waterhoen vind ik een wat schuwe vogel, die je meestal niet dichtbij genoeg laat komen om hem
of haar goed te fotograferen. Dergelijke vogels poog ik altijd in een stadse omgeving op te zoeken,
waar de vogels meer gewend zijn aan mensen, lawaai en verstoring. De door mij opgestuurde foto
betreft een vogel die onlangs rondzwom in een van de waterpartijen van het Vondelpark.
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