XXXIHI

Wanneer de zwaluw aan de balken bouw,
De ooievaar zijn breedste viucht ontvouwt,
De koekoek in de wilgen niet kan zwijgen...

Kis het geluk dat u is toevertrouwd!

Ida Gerhardt. Uit: Verzamelde gedichten, Athenaeum-Polak & Van Gennip, Amsterdam.
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