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De favoriete vogelplek van Mieke Pieren - Olijhoek

Waar?

Waarom?

Ik ben eigenlijk altijd al in vogels geïnteresseerd geweest maar pas sinds een aantal jaren wat

fanatieker aan het kijken. Omdat ik nu altijd mijn kijker bij me heb, zie ik ook steeds meer.

Wanneer?

Ik loop het hele jaar door langs het Gooimeer. In het vooijaar is het altijd spannend wanneer ik de

eerste boerenzwaluw zie vliegen. Als de eerste rietgorzen zingen kan ik daar zo van genieten. Ook van

de scholeksters! Die broeden ergens op een dak bij de autoboulevard en foerageren bij het surfstrand

en in de wegbermen. Zo’n mooi geluid, alsof je op het wad loopt!
In het parkje achter het hotel zit altijd van alles. Toppers zijn de baardmannetjes en pestvogels die ik

daar deze winter zag. In het najaar geniet ik van de grote groep boerenzwaluwen die komen slapen in

de rietkraag aan de dijk achter de zeilschool. Daar jaagt dan vaak een boomvalk op, spectaculair.

Afgelopen november zat er ineens een waterspreeuw bij de sfinxwoningen; ik ben een paarkeer gaan

kijken, maar heb hem niet gezien. Heel jammer. Gelukkig zat er toen wel een groepje sneeuwgorzen,

dat was ook mooi. ‘s Winters zitten er kramsvogels en koperwieken en deze winter zelfs een keer

pestvogels .
In het water zwemmen grote groepenkuif- en tafeleenden, maar ook de grote zaagbek en

brilduiker. Futen en dodaars zie je er en heel soms een waterral of roerdomp tussen het riet.’ Zomers

zijn er veel jonge watervogels, zelfs krooneendenmet jongen en vorig jaar zat er een grote zilverreiger

op het strand aan deZomerkade. Behalve de boomvalk jaagt er ook regelmatig een havik of sperwer

en het schijnt dat er ook wel eens een zeearend langs vliegt, maar die heb ik helaas nog niet mogen

zien. Wel, heel leuk, vloog er in november een smelleken bij de dijk!

Hoe vaak?

Ik loop meerdere keren per week.

Alleen of samen?

Ik loop altijd samen.. .met de hond! Ook wel eens met mijn man, zus of een vogel vriend/vriendin.

Mijn favoriete

vogelplek is de

Gooimeerkust,

vanaf het parkje

achter hotel

Newport in Huizen

tot en met het strand

bij de Stichtse brug.

Sinds 2000 wonen

wij vlak bij de

aanloophaven en

loop ik regelmatig

met de hond langs
de dijk of naar het

hotel. Zodra ik de

voordeur uitloop,

begint het al!


