Goudvink broedvogel in de tuin

Daan Buitenhuis

Jaarlijks is de goudvink broedvogel in mijn
tuin op het landgoed Hilverbeek in ’s-
Graveland. Om terugkijkend in de tijd wat te
noemen, in 2006 een nestje met vier jongen in
een rondgesnoeide boltaxus. Bij toeval zag ik
toen de goudvink met voedsel in de bek naar
de taxus vliegen. Echt zoeken naar nesten laat
ik achterwege. Je krijgt al gauw het gevoel dat
de twee zwarte kraaien, twee gaaien en een
ckster je met hun ogen aandachtig volgen.
Vandaar, voorzichtigheid is geboden. Op 21
september 2011 kon ik een goudvink (man)
ringen en dezelfde goudvink trof ik een jaar
later op 10 november 2012. Dit ter inleiding
Nu naar 2013 het jaar van de goudvink. Ik
hoorde in maart/april met een zekere regelmaat
de roep ‘pjuuh pjuuh’ of zo je wilt ‘fjuuh
fjuuh’. De vertaling hangt deels af van de
muzikaliteit van de waarnemer. Op 24 april
2013 ving ik een goudvink (vrouw) in een
klepkooitje, dat aanlokkelijk was gemaakt met
zonnepitten. Ik besloot de goudvink ongeveer

tien minuten vast te
houden. Mogelijk
zou ze als lokvogel
kunnen fungeren. De
tijd was om en
inderdaad het
mannetje werd
gevangen in een
mistnet. Beide
vogels zijn geringd
en losgelaten. Ben
benieuwd en ik kijk
uit naar dezelfde beide goudvinken of
soortgenoten.

Tot slot, over bijnamen gesproken, voor wie
met vakantie in Oostenrijk verblijft hierbij een
advies, noem de goudvink geen ‘Gimpel’ want
daar heet hij ‘Dompfaff’. In de operette ‘Der
Zigeunerbaron’ van Johan Strauss wordt door
het bruidspaar het beroemde lied gezongen
‘der Dompfaff der hat uns getraut’.
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