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Verrassingsexcursie 10 februari

Op zondag 10 februari was er een verrassingsexcursie georganiseerd door Wouter

Rhode. Hieronder volgt een verslagje van deze excursie.

Martijn van Reijendam

De excursie stond in het teken van bijzondere

waarnemingen en dwaalgasten. Ik moetzeggen

dat het een erg leuk idee was om op deze

manier eens wat bijzondere waarnemingen te

kunnen doen. We zijn eerst naar Maurik in de

Betuwe gereden: hier was een Amerikaanse

Smient gezien. We waren zo gelukkig om deze

mooie vogel ook goed te kunnen waarnemen.

Daarna gingen we op zoek naar een dwerggans
die in Strijen te vinden zou zijn. Helaas voor

ons hebben we hem niet kunnen vinden,

waarschijnlijk vanwege de sneeuw. We hebben

daar in elk geval wel aardig wat rondgereden

en ook veel andere ganzen gezien. Voor de

waarneming van een buffelkopeend reden we

door naar Barendrecht. Die zagen we bij toeval

gewoonzwemmen in een stadspias, alwaar hij

bezig was om een vrouwtjes kuifeend het hof

te maken, wat een buitengewoon grappig

gezicht was. Bij deze waarneming haddenwe

dus geluk, maar bij de volgende locatie zat het

tegen. We reden naar Reeuwijk waar een

roodhalsgans gezien was; helaas voor ons

konden we hem niet ontdekken tussen alle

andere ganzen die er waren.

Als laatste zijn we naar Woerden gereden voor

een hybride kuifeend x ringsnaveleend. Dit

exemplaar was het resultaat van een paring

tussen de hiervoor genoemde soorten. Bij de

plas waar hij gesignaleerd was hebben we de

telescopen tevoorschijn gehaald en goed

gekeken of we deze bijzondere eend konden

ontdekken tussen alle eendendie er rond-

zwommen. Helaas was alle moeite voor niks

want we hebben hem niet kunnen ontdekken.

Aangezien dit de laatste locatie was die

Wouter voor ons had uitgezocht, en ook

vanwegehet feit dat het ondertussen alweer

tegen vieren liep, besloten we linea recta terug

te rijden naar Hilversum, waar we om 16.30

uur aankwamen.

Vanuit Amsterdam eerst door een behoorlijk

pak sneeuw naar het station gefietst, alwaar ik

gelukkig nog net op tijd de eerste trein naar

Bussum-Zuid kon pakken.
Daar was ik gelukkig ruim op tijd, dus nog

eventjes een klein rondje gelopen in de

sneeuw. Terwijl ik me afvroeg of de excursie

met dit soort weer wel door zou gaan kwam

het antwoord op mijn vraagaangereden: de

auto van Wouter met daarin naast Wouter nog

drie man. Het bleek dat ik de enige was die

met de trein was gekomen.


