Favoriete vogelplek van Hillie Hepp

Waar?
Mijn tuin en de sloot, grenzend aan mijn tuin.

Waarom?

Het is dichtbij en vanuit mijn huis kan ik naar de vogels in mijn
tuin kijken en vanuit mijn tuin naar het water van de sloot, waar
ook altijd wat te zien is. Het is heerlijk om ’s morgens na het
opstaan even de tuin in te lopen om te zien hoe alles erbij staat.
In de winter zitten er waterhoentjes in de sloot die ook in mijn
tuin grazen en eten van het vogelvoer, maar die in het voorjaar
verjaagd worden door meerkoeten. Over de strijd tussen beide
soorten heb ik vorig jaar al eens in De Korhaan geschreven. Het
is ieder jaar weer raak. Ook dit jaar hebben de meerkoeten gewonnen. Inmiddels zijn de meerkoeten
weer verdwenen en de waterhoentjes terug in de sloot, tot mijn verbazing met een jong dat dus elders
is geboren. Daarnaast zijn er altijd eenden in de sloot; in het vroege voorjaar met jongen, waarvan er
vele niet volwassen worden. Ook ‘duikt’ er regelmatig een aalscholver op die zich na zijn duik
uitgebreid laat bewonderen door zijn vleugels al wapperend te drogen. Volgens mij zit er veel vis in de
sloot. Er wordt beweerd dat er ook snoeken zitten. Dat kan ik niet beoordelen, maar ik zie wel af en
toe grote vissen zwemmen.

Ik heb een tuin met veel struikgewas en hoge bomen rondom; een prima omgeving voor vogels. Naast
de gewone pimpel- en koolmezen, vinken, merels en heggenmussen, die ook broeden in mijn tuin, zit
er ook altijd een paartje winterkoning. Op mijn vogelvoer komen naast de genoemde soorten ook
spechten, boomklevers en in de winter staartmezen af. Natuurlijk zijn de kauwen in grote getale
aanwezig, evenals enkele gaaien en eksters (dit jaar met een jong). Tegenwoordig zie en hoor ik ook
regelmatig halsbandparkieten rondvliegen. Men zegt in de buurt dat ze andere vogels verjagen, maar
daar heb ik zelf niets van gemerkt.

Al met al een mooie omgeving voor iemand die graag naar vogels kijkt.

Wanneer en hoe vaak?
Iedere dag, ’s morgens vroeg of ’s avonds laat (in de zomer); de kijker ligt altijd klaar.

Alleen of samen

Sinds mijn echtgenoot is overleden kijk ik alleen. Hoewel hij een goede waamemer was - beter dan ik
- en hij mijj altijd waarschuwde als hij een ‘vreemde’ vogel zag, had hij er geen speciale belangstelling
voor. Hij vond het plezierig als er vogels in de tuin waren, maar daar bleef het bij. De kijker gebruikte

hij dan ook nooit.
De hazelaar in mijn tuin
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