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Met het oog op de toekomst
...

Als jong niet-commerciëel blad zijn wij aangewezen op de hulp en de gunsten

van anderen. Duidelijker gezegd: wij zijn sterk afhankelijk van mensen die

zich tot de studie en/of de bescherming van zoogdieren voelen aangetrokken

en daarbij hun kennis ofspecialisatie willen verbreiden onderandere geïnteres-

seerden. Nu zijn het altijd de meest actieve en werkzame mensen, die ons van

allerlei artikelen en gegevens voorzien. Maar het zijn bovendien altijd weer die

mensen, die de meest bezette agenda’s bezitten. Daardoorkomen hun beloften

wel eens wat in het gedrang en komen artikelen te laat bij ons aan en in

sommige gevallen zelfs helemaalniet.

Zij realiseren zich niet altijd goed dat dit ons, die nog maar weinig stof ’achter

de hand hebben’, in moeilijkheden kan brengen. Daarom hebben wij met een

dikker nummer onze achterstand weer willen inhalen.

Dat treft ook financieel, want willen wij goed blijven draaien, dan is het een

bittere noodzaak meer abonnees te krijgen. Wij hebben daarbij ook de hulp

van elke lezer nodig.

Voor 1985 willen wij streven naar vijf nummers in een jaar, maar zo niet dan

toch naar een minimum aantal bladzijden zodat de lezer(es) daar geen last van

zal hebben.

Ons niet-commerciële blad wordt tegen een lagere prijs geleverd dan de eigen-

lijke kostprijs bedraagt. Door de abonnee wordt alleen het papier, het druk-

ken en de verzending betaald. Goedkoper kan het dusal niet.

Wij willen niet nalaten onze medewerkers hartelijk te bedanken voor de hulp

en steun, die wij in het afgelopen jaar van hen mochten ontvangen. Alle lezers

en medewerkers wensen wij een zeer voorspoedig en gezond 1985 toe, terwijl

wij tegelijkertijd hopen dat de medewerking en hulp zich in het nieuwe jaar

nog intensiever zal voortzetten. Wij blijven ons aanbevolen houden voor toe-

zending van binnen- en buitenlandse krantenknipsels, graag met naam van

blad en datum. In de toekomst zullen wij ook wat meer aandacht schenken

aan onze reptielen en amfibieën, omdat het gebleken is dat ook deze diergroe-

pen wat verwaarloosdworden.

Redactie.

Veel verontruste abonneesbelden ons op omdat zij geen ’Huiden Haar’ meer

hadden ontvangen.

Dat stemt ons aan de ene kant verheugd omdat dit betekent dat men ons mist

als wij niet op tijd uitkomen. Aan de andere kant spijtig dat wij niet eerder

hebben kunnen verschijnen.


