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En de Sperweruil Surnia alula at onverstoord zijn 
Veldmuis Microtus arvalis
Hero Moorlag

Een ware hype! Je moet het een keer hebben meegemaakt. De sfeer, de opwinding, 
het massaal fotograferen van een zeldzame vogel. Van heinde en ver waren ze geko-
men. Vogelaars, spotters, fotografen. Via Waarneming.nl, smartphones en tomtoms 
vonden ze hun weg naar Zwolle. Om de Sperweruil te zien en een knappe digitale 
foto te maken. Wat een sensatie. Hoe voelt dat, hoe gaan deze fanatieke mensen met 
elkaar om. Ik mengde me onder hen, luisterde, keek rond, maakte tientallen foto’s van 
die prachtige vogel en enkele filmpjes. Ze zijn te zien op YouTube. Type op deze site 
de volgende tekst in: Sperweruil in Zwolle (Hawk Owl in Zwolle, Holland). Onder 
Highmoorhero43 vindt u de bewegende beelden van dit bijzondere verschijnsel.

26 november 2013. Ik moest in Grafhorst zijn. Terug via Zwolle of toch op de 
terugweg naar de Kiersche Wijde zoals gewoonlijk. Het werd Zwolle, alleen om die 
bijzondere uil. IJsselallee ingetoetst. In de berm ter plekke liepen vier vogelaars uit 
het westen des lands. Statief op de nek, enorme toeters van telelenzen. Ze vonden het 
heel normaal dat ik me bij hen aansloot. Maar geen Sperweruil in de bomen langs de 
IJsselallee. Het hek aan de andere kant van de spoordijk stond open. Hele spoordijk 
afgelopen. Niets. Terug op het kruispunt IJsselallee-Ittersumallee liepen we naar de 
fietstunnel waar de uil het eerst is gezien, zittend op een lantaarnpaal. Niets. Een van 
de vogelaars belde een vriend. Die gaf luid en opgewonden informatie: ‘Hij zit aan de 
Marsweg bij het trainingsveld van FC Zwolle. Dus niet bij het PEC-stadion, maar bij 
FC Zwolle!’ Teruggerend naar de auto en Marsweg op de tomtom ingetoetst.

Het bleek ongeveer vijf minuten rijden. Snel werd de locatie zichtbaar. Er stonden 
bijna honderd vogelaars. Wat meteen opviel, waren de vele spiegelreflexcamera’s, de 
enorme telelenzen, telescopen en Zeiss verrekijkers. Enkele fanatiekelingen waren 
in camouflagepak. De meeste telelenzen hadden camouflagekleuren, zelfs statieven 
waren legergroen. Ik wrong me in de groep met mijn ‘eenvoudige’ compactcamera. 
Er klonk geen onvertogen woord. Zonder morren gaf men elkaar de ruimte. Er werd 
zacht gesproken. Heel apart sfeertje. ‘Waar zit ie’, vroeg ik fluisterend. Een vogelaar 
wees me de tak. En warempel, daar zat de Sperweruil met een vette Veldmuis in een 
klauw. Ik liet me naast vier vogelaars in de slootwal zakken, de laarzen in het water. 
Hier was het beste schootsveld, laag bij de grond, geen hinderlijke takken. Met 24x 
zoom schoot ik de eerste foto’s en maakte een filmpje. Honderd lenzen vanaf twintig 
meter gericht op die ene – in Nederland - zo zeldzame vogel. En de Sperweruil at 
onverstoord zijn Veldmuis.



78 De Takkeling 22(1), 2014

Sperweruil met pas gevangen Veldmuis, Zwolle, 26 november 2013 (Hero Moorlag). Hawk 
Owl with recently captured Common Vole, Zwolle, 26 November 2013.

Summary

Moorlag H. 2014. Hawk Owl Surnia ulula eats Common Vole Microtus arvalis 
amidst birders. De Takkeling 22: 78-79.
On 26 November 2013, a Hawk Owl near Zwolle was observed by a crowd of birders. 
The bird was apparently not impressed as it commenced feeding on a recently captured 
Common Vole whilst simultaneously being photographed by some hundred people.
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