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Een mossel-legende

Toen Rotterdam en Schiedam nog vissersplaatsen waren, waren die van Schiedam

de Rotterdammers verre de baas wat de visvangsten betrof. Totdat op zekere dag de

Schiedamso vangsten sterk achteruit liepen, zelfs de opbrengsten van steeds verde-

re tochten werden steeds geringer; tenslotte voeren de Schiedamse vissers leeg
thuis.

In gesprekken onder elkaar vonden de vissers als spoedig uit, dat de Schiedam-

so vloot geterroriseerd werd door een alleen wonende oude vrouw, die de Zeeheks

moest zijn. Zij trokken in optocht naar het heksenhuis en spijkerden het dicht met

planken.

's Anderendaags toog men opgeruimd ten visvangst, doch men keerde zonder vis

terug. Men had echter opgemerkt dat reeds een hele week een grote mossel aan het

roer van Kees Bot's schuit had gezeten, In de haven teruggekeerd, bleek deze mos-

sel echter verdwenen.

Daar moesten de vissers meer van weten en zij trokken op een avond in geslo-

ten formatie op naar het heksenkat. Dit bleek nog terdege dichtgespijkerd te zijn.

Tussen twee planken werd echter een opening ontdekt, net groot genoeg om een heks

door te laten. Nu werd onder gejuich het heksenhuis in dc brand gestoken en het

brandde tot dc grond toe af.

Bij het onderzoek van do asresten ontdekten de vissers - o schrik !
-, nog

druipend van het zeewater en niet aangetast door hot vuur, het Mosselenschip !

Wel degelijk was dus de heks de vissersvloot nagegaan ! Dit mosselenschip was

natuurlijk de mossol van het roer van schipper Bot. Kees Bot sprong naar voren en

vertrapte de mossel tot gruis onder goedkeurend gemompel der toeschouwers.

Hoewol de heks niet was gevangen, was toch haar schip vernietigd. Sindsdien

hebben dc Schiedammers weer moor vis gevangen dan die van Rotterdam.

B. van der Most

Er waren vroeger twee soorten heksen: Landheksen en Zeeheksen. De eersten re-

den op bezems door het luchtruim, die van de tweede categorie bevoeren de zeeën in

een mosselschelp, bij alle weersgesteldheden op jacht naar schepen, die zij met

man en muis lieten vergaan. Aldus een zekere WIER (1515-1588), van wie het volgende

verhaal afkomstig heet te zijn.


