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EEN SOUVENIR UIT DUITS OOST AFRIKA
door
Egge Knol

Bij een handel in tweedehandsgoederen in Groningen kocht 1k een
kauri (Cyprea tigris dacht ik) met er uit gesneden de woorden
"Andenken an R.P.D. Tabora”, De bovenste schelplagen zijn om de
letters weggesneden, waardoor een paarse ondergrond werd verkre-—
gen. Nu ligt Tabora in Tanzania, het vroegere Duits Oost-Afrika,
eén ik vermoed dat een duits koloniaal de-schelp -als souvenir mee-
bracht. Wat de letters R.P.D. betekenen:is nij echter niet duide-~
lijke Als iemand me verder kan helpen zou ik dat erg leuk vinden,

adres van de schrijver:
Kraneweg 103,
Groningen,

Naschrift van de redactie:

Ll1s"afkorting komt R.P.D. niet voor in de grote Duitse
woordenboeken en in Brockhaus., Waarschijnlijk zijn de -
letters wel de initialen van een inwoner van Tabora,
die het souvenir voor een Duitse vriend vervaardigde.
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