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DE EERSTE SCHREDEN

( ing a4 ht gehoud tijdens MNNV-jubileum over de samen met Louis
Butot beleefde beginfase van de MNV.. tot het begin van de tweede wereldoorlog)

door

W.H. Neuteboom

Louis Butot kende ik al van de lagere school in % 1933, waar
hij enkele klassen hoger zat. Op vrije uren kon je ons op het
strand tussen Zandvoort en de pieren van IJdmuiden treffen,
speurend naar krabben, kwallen, zee-anemonen en allerlei ander
gedierte dat de zee gaf en uiteraard ook slakken en schelpen. Door
de vondsten van Colus gracilis, Lora turricula, een vers aange-
spoelde Sepia en dergelijke, werd de behoefte gevoeld aan wat
deskundige begeleiding en namen we contact op met -toen nog-
Mejuffrouw Tera van Benthem Jutting.

Op een vrije middag togen we op de fiets naar het Zo8logisch
Museum in Amsterdam. In de catacomben onder het aquariumgebouw
kwam zij ons al in haar witte jas tegemoet. Later zouden we via de
ledeningang vrije toegang tot haar werkvertrek krijgen. Zorgvuldig
werden onze vondsten in haar fraaie handschrift in het kaart-
systeem van het Molluskencomité opgenomen. Altijd was zij bereid
onze determinaties te controleren, ook de meest eenvoudige. Bij
haar leerden we ook Carel van Regteren Altena kennen. Op een dag
nodigde ze mij uit het komende ®congres der Nederlandse Malacolo-
gische Vereniging* dat in juli 1936 in Santpoort gehouden zou
worden, mee te maken.Daar moest ik wel even over nadenken, maar ik
liet me toch overhalen om me tussen al die prominente figuren te
begeven. Als veruit de jongste deelnemer aan het congres werd ik
uitstekend opgevangen. De bijbehorende excursie ging naar de rulne
van Brederode, toen nog een rijke vindplaats. Uiteraard werd ik
uitgenodigd l1lid van de N.M.V. te worden. Ook daar moest ik even
over nadenken, want het lidmaatschap kostte wel f 1,00 per jaar en
even daarna kwam daar nog Basteria bij, waarvan het abonnement f 2,50
bedroeg, in die tijd een hele uitgave voor een schooljongen. Maar
ook dat hebben we overleefd.

Met de literatuur was het behelpen, ik beschikte alleen over
Dorsman en de Wilde, in prijs verlaagd van f 2,90 naar f 1,50. Een
grote stap vooruit was het verschijnen van het eerste deel Mollusca
in de Fauna van Nederland in 1933. De prijs van f 9,45 was reden
om eerst maar eens een uittreksel te maken. Intussen verscheen de
dissertatie van Carel van Regteren Altena; dat was een enorme stap
vooruit. Ik was maar wat trots een exemplaar te mogen ontvangen.
Dat stimuleerde ons ook in 1936 en 1937 een paar maal naar Zeeland
te fietsen om de rijke en beroemde vindplaatsen als Domburg en de
Kaloot te bezoeken. We maakten kennis met de prominente kenner van
de fossiele fauna, de heer C. Brakman en kampeerden op het erf van de
boerderij van zijn zoon. Ook maakten we kennis met de heer Slabber
te Middelburg. Tegen fietsen zagen we niet op, verkeer was er
bijna niet en het begrip autosnelweg moest nog uitgevonden worden.
Je tentje mocht je bij praktisch iedere boer neerzetten.

Later kwamen de zeeslakken een beetje in de verdrukking en
groeide onze belangstelling voor land- en zoetwaterbeesten. Tussen
1936 en 1939 peddelde ik iedere zomervakantie naar het slakkenpa-
radijs Zuid Limburg, dat kon precies in één dag, maar was wel een
hele ruk. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog veranderde
alles radicaal, maar dat is een heel ander verhaal.



