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Bijzondere ontmoetingen

Al bijna 10 jaar ben ik vrijwilliger bij het Vogelhospitaal in Haarlem. De meeste  
vogels die we opvangen zijn vrij algemeen, maar soms krijgen we er een binnen die wat 
zeldzamer is.
Zoals op een vrijdagmiddag eind oktober 2016, toen twee medewerkers van Dierenam­
bulance Velsen het Vogelhospitaal binnenkwamen met een transportkist en de melding 
‘We weten niet wat het is!’ Ik haalde de deksel van de vrij grote kist en zag in een hoekje 
op de bodem een klein zwart vogeltje zitten. Hij had een witte stuit, een vorkstaartje en 
puntige vleugels. Een huiszwaluw, was mijn eerste gedachte, maar daarvoor was het wel 
heel laat in het jaar en deze vogel had duidelijk een langere nek. Ik tilde hem uit de kist 
en toen hij zijn kop draaide viel op dat hij buisjes op zijn snavel had. Ook had hij zwem­
vliesjes aan zijn poten. Ik werd ineens een beetje zenuwachtig, maar zei nog niets en 
vroeg aan de medewerkers van de Dierenambulance waar de vogel gevonden was. “Het 
was een verstekeling,” zeiden ze. “Hij zat op de veerboot van Newcastle naar IJmuiden.” 
Een van de medewerkers van DFDS Seaways had hem na aankomst in IJmuiden naar 
de centrale van de Dierenambulance Velsen gebracht.
Op dat moment kwam Wiebe, een van de beheerders van het Vogelhospitaal, de aanname­
ruimte binnen en zei ik jubelend: “We hebben een Stormvogeltje!”, want dat was het. 
Wiebe onderzocht de vogel, die gelukkig niets mankeerde en waarschijnlijk vanwege 
uitputting op de veerboot geland was. Het Stormvogeltje was vrij mak en heel nieuwsgie­
rig naar de wereld waar hij nu terecht was gekomen. Gelukkig hoefde hij hier niet lang 
te blijven. De volgende dag is hij weer losgelaten in IJmuiden. Volgens onze gegevens was 
dit het 6e exemplaar dat we binnenkregen. Voor mij was het een bijzonder mooie ont­
moeting met mijn eerste Stormvogeltje.
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Deze rubriek doet verslag van bijzondere ontmoetingen tussen vogelaars en vogels. Vrijwel iedereen 
heeft unieke ervaringen tijdens het vogels kijken. Die willen we op deze plek graag lezen. Graaf in uw 
geheugen en omschrijf in eigen bewoordingen uw speciale belevenis (300 woorden) en maak iedereen 
deelgenoot van die bijzondere ervaring.

Een ukkiepukkie 
Stormvogeltje
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