Bijzondere ontmoetingen

De favoriet is geen goede benaming voor deze rubriek.Veel vogelaars hebben geen favoriet. Maar wel
hebben zij bijzondere ervaringen tijdens het vogels kijken. Die willen we graag lezen. Daarom heet
deze rubriek vanaf nu ‘Bijzondere Ontmoetingen’. Laat de bijdragen (300 woorden) nu maar binnen-
stromen.

Splash!
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Foto: René van Rossum

Zonnige septemberdag. We studeren en hebben tijd genoeg om het duin in te trekken.
Heerlijk om weer even buiten te zijn. We maken grappen en grollen, wisselen de laat-
ste nieuwtjes uit. Het leven is spannend. Er is zoveel te beleven.

Ingang Panneland naar de AWD ligt er op deze midweekse dag stilletjes bij. Dagjes-
mensen, toeristen, noch hardlopers hebben het duingebied nodig. De natuur is er
voor de liefhebbers. Voor ons. Vriend Joop heeft me meegenomen naar dit mooie
gebied. Zelf woon ik pas kort in deze regio en moet de omgeving nog leren kennen.
Na een korte wandeling bereiken we vanuit het bos het kanalenstelsel. Een prachtig
uitzicht doet ons verstommen. Even staan we stil om de ruimte op ons in te laten
werken. Dan hoor ik Joop zeggen: “Hee, kijk daar, een Visarend.” Ik volg zijn wijzen-
de vinger en zie op 50 meter een grote roofvogel boven het water in glijulucht onze
kant opkomen. De vogel stoort zich niet aan onze aanwezigheid, want vervolgt gecon-
centreerd zijn weg om luttele seconden later met de poten gestrekt vooruit een gigan-
tische splash in het water te maken. Even zien we alleen watertorentjes omhoog ko-
men en daarna de witte kop van de arend, die met machtige klappen van zijn vleugels
het water probeert te ontstijgen. Dat valt nog niet mee. De vleugels zwaaien woest
heen en weer en dan, als was het een vertraagde opname, rijst het statige dier op uit
het water met in zijn poten een voorn van flinke omvang.

De arend stijgt op met zijn zilvergeschubde buit, wint snel hoogte en verdwijnt uit het
zicht. Pas dan komen we tot onze positieven en slaken we juichkreten. We hebben
iets gezien wat mij al ruim 40 jaar heugt en waarmee het kijken en bestuderen van
wilde vogels definitief mijn leven is binnen getrokken.

B Jan Kuys
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