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We trekken met de jeugd de natuur in

Zonnige tocht door Heksloot met 43 soorten
Op 13 maart wandelden we met de jeugdleden door de Heksloot naar het Landje 
van Gruijters. Met acht geïnteresseerde kinderen werd het een leuke ochtend. Voor-
af schatte iedereen hoeveel soorten we zouden zien. Dat maakte het extra span-
nend.
Er is altijd veel te zien in de Heksloot: Smienten, Krakeenden, een zingende Riet-
gors, baltsende Groenling en natuurlijk veel ganzen. Ook bij het Landje van Gruij-
ters was het feest met Wintertalingen en de eerste Grutto’s. Omdat we ons daar 
lieten ophalen, scheelde dat een loopje terug. In totaal zagen we trouwens 43 ver-
schillende soorten en Sam (voor het eerst mee vandaag) had dit goed geschat!

Samen met NJN-ers Fitissen kijken
Op 10 april gingen we samen met de NJN de Kennemerduinen in. Het idee daarach-
ter: eventuele doorstroming van kinderen die te oud zijn voor onze Jeugdvogelclub. 
Met 12 eigen jeugdleden en 3 leden van de NJN was het een volle maar gezellige 
club. Tijdens een struintocht in het gebied rond het Wed zagen we veel Fitissen, die 
druk aan het zingen waren. Net terug uit Afrika! De Boomleeuweriken en Rood-
borsttapuiten lieten zich ook goed bekijken, maar echt top waren de Gekraagde 
Roodstaarten. Vooral omdat we ze goed door de telescoop konden bekijken. Dat 
maakte wel indruk, zo’n kleurige vogel. Met NJN-ers gebeurt er altijd iets leuks. 

Wijds uitzicht over de hekSlootpolder. Foto’s: Johan Stuart
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We trekken met de jeugd de natuur in Tijdens de ‘pauze’ werden er jongleer-
ballen tevoorschijn gehaald en konden 
we genieten van de NJN-kunsten. Dat 
moet je jong leren.

Lepelaars, Zwarte Zwanen en water-
beestjes
Dat gaf een mooi contrast: de spierwitte 
Lepelaars in de kolonie bij de Liede en 
de Zwarte Zwanen, die we even verder-
op zagen. Met vijf kinderen vergaapten 
we ons eerst aan de lepelaarsnesten 
langs het fietspad. Wat zijn die jongen 
schattig! Vervolgens liepen we tussen 
de rietlanden naar een plekje waar we het water onderzochten op lepelaarsvoedsel. 
Er werd natuurlijk gehoopt op visjes, die eten de Lepelaars immers veel. Maar we 
vonden alleen klein grut. Lopend over een hele lange houten brug genoten we van 
een Fuut op het nest, hele fanatieke Rietzangers en een mooi paartje Zwarte Zwa-
nen uit Australië.

Stokoude eendenkooi met Familie Stokman
Normaal is een eendenkooi een verboden gebied. Niemand mag daar komen, behal-
ve de kooiker. Toch mochten wij op 22 mei op bezoek komen (dit keer met ouders). 

Mooi uitzicht bij De Liede.

Op bezoek bij de eendenkooi van Stokman.
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Column

Ga je mee op verkenning in de natuur?

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Er zijn enkele leenkijkers. Heb je vragen? Neem dan even contact op met 
ons: j.stuart@planet.nl, 023-5389481 of 06-53129644. Verslagen met foto’s 
staan hier www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub. Jeugdcommissie: Annemarijn  
Sintenie, Lars Visser, Erwin Robbertz en Johan Stuart.

Het programma voor de komende weken staat op:
www.vwgzkl.nl/category/jeugd

Een eendenkooi is een meertje in een bosje en ingericht voor het vangen van een-
den. Ja echt! Vroeger kon de kooiker van de eendenvangst leven, nu is het beheer 
van de kooi vooral een hobby. Kooikers Anton en Simone Stokman vertelden over 
de geschiedenis, toonden hoe het vangen in z’n werk gaat en lieten de broedkorven 
zien en een nest van een Merel. Er vloog nog een Lepelaar over en we hoorden Tjif-
tjaf, Fitis, Zwartkop en Zanglijster zingen. Is dat vangen zielig voor de gevangen 
eenden? Misschien, maar ze hebben wel een veel mooier leven gehad dan een plof-
kip uit de supermarkt. Daar was iedereen het wel mee eens.

Kluten tellen
Met een klein groepje (we moeten echt weer iets aan promotie doen) fietsten we op 
12 juni door de Heksloot, het Landje van Gruijters en de Vereenigde Binnenpolder. 
We wilden heel graag de Bosrietzanger horen (wat niet echt goed lukte) en de Kluten 
in de regio tellen. De Vogelwerkgroep wil namelijk een klutenbroedeiland aanleggen 
in het Landje van Gruijters, maar voor hoeveel Kluten? Die gingen wij tellen. In de 
Heksloot liepen twee paar rond met jongen en in het Landje van Gruijters telden we 
er 40. Bij het Plasje van Spaarnwoude zagen we geen Kluten, maar wel bijna 120 
Grutto’s in de weilanden lopen. Leuk waren de drie Witgatjes en de Boomvalk boven 
het Landje van Gruijters. Dus misschien broeden er volgend jaar wel 20 paar  
Kluten !


